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BEŞ 
SORUDA 


SANAL 
GERÇEKLİK 


Selamlar! Bu yazımızda size, birçok bilim kurgu filmine konu olup günümüz teknolojisinin gelişen bir parçası olarak sanal gerçeklik hakkında beş soru sorduk ve cevaplarını bulmaya çalıştık. Bu konuyla ilgili olarak, sanal gerçeklik ile mimari dijital üretimler ve kentsel tasarımlar hakkında çeşitli araştırmalar da yapıyoruz. 
Eğer konu ilginizi çektiyse ya da çekmediysekonuşmak için mail yoluyla iletişime geçmekten çekinmeyin! 
Sevgiler, 


Merve Yılmaz - Eren Tekin 
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Sanal gerçekliğin tanımı, doğal olarak hem 'sanal' hem de "gerçek" tanımlarından gelir. 'Sanal' tanımı yakındır ve gerçeklik bizim insan olarak deneyimlediğimiz şeydir. Yani 'sanal gerçeklik! terimi temelde "gerçekliğe yakın' anlamına gelir. 
Kısaca, sanal gerçeklik belirli bir gerçeklik emülasyonu türünü ifade eder. 


Dünyayı oduyularımızda ve algı sistemlerimizde biliyoruz. Okulda hepimiz beş duyuya sahip 


olduğumuzu öğrendik: tat, dokunma, koku, görme ve işitme. Ancak bunlar sadece en açık duyu organlarımızdır. 
Gerçek şu ki, insanların bundan çok daha fazla duyusu var, mesela bir denge duygusu. Bu diğer duyumsal girdiler (o ile (birlikte (beynimiz tarafından duyusal bilgilerin bazı özel işlenmesinin çevre ile aklımıza zengin bir bilgi akışına sahip olduğumuzu garanti eder. 


1. Sanal gerçekl 


ik nedir? 


Gerçekliğimiz hakkında bildiğimiz her şey duyularımız aracılığıyla gelir. Başka bir deyişle, tüm gerçeklik tecrübemiz 


basitçe duyusal bilgilerin bir kombinasyonudur ve beynimiz bu bilgiyi (o algılama Omekanizmamızdır. 


Zannedilecek şu ki, duyularınızı uydurma bilgilerle sunabiliyorsanız, gerçeklik algınız buna tepki olarak değişecektir. Gerçekte var olmayan bir gerçeklik versiyonu size sunulacaktır, ancak bakış açınızdan gerçek olarak 


algılanacaktır. İşte bu olay sanal gerçekliktir. 
Kısacası; sanal gerçeklik, bir kişi 


tarafından keşfedilebilen ve etkileşime girilebilen, üç boyutlu bilgisayar ortamında bir ortamı tanımlamak için kullanılan terimdir. Kişi, bu sanal dünyanın bir parçası olur ya da bu ortamda dolaşır ve orada iken nesneleri manipüle edebilir veya bir dizi eylem gerçekleştirebilir. 
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2. Sanal gerçekliği kim icat etti? 
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Introducing . . . 
The Revolutionary Motion Picture System bie — 


that takes you into another world “ith 


SEZERA 


. 3-0 

* WIDE VISION 
» MOTON 

* COLOR 

* STEREO.SOUND 
* AROMAS 

* VIND 


* VIBRATIOKS 


SENSORAMA, INC, 855 GALLOWAY ST, PACIFIC PALISADES, CALIF. 90272 TEL, (213) 459-162 


Sanal gerçeklik 1950'lerde ortaya çıkmış olarak kabul edilir, ancak öğeleri dijital teknolojinin gelişmesinden çok önce ve hatta 1860'lı yıllara kadar dayandığını söylemek mümkündür. Birçok farklı kaynaktan Oo yararlanarak, (o sanal gerçekliğin yaratıcıları olan birkaç isimden bahsetmek istersek; bu kişiler şüphesiz; Douglas Engelbart, Ivan Sutherland, Myron Krueger olacaktır. 


Bu teknolojik sistemin geliştirilmesinde birden fazla kişi yer almış olsa da ancak “sanal deneyim” 


kavramının yaratıcısı Morton Heilig'dir. 

Heilig'in ürettiği, sensorama makinesi oile izleyicileri oOtüm 


duyularını kullanacak bir film izlemeye davet edildiği ilk interaktif film deneyimini üretti. Bu duyusal deneyim, yalnızca tek bir görüntüleme için tasarlanan ve izleyicinin filmin bir parçası haline gelmesini sağlayan ilk “3D film"'dir. 


Örneğin; Heiling izleyicinin yüzünde rüzgâr estiğini hissedebilmek için titreşimli bir fan kullandı. 
Sensorama, yaygın olarak kabul edilmedi. Ancak fikirleri, sanal gerçeklik için gelecekteki araştırmaları ve daha sonraki üretimleri yönlendirmeye yardımcı oldu. 


Douglas Engelbart'ın sanal gerçeklik ile alakalı çalışması ise, fare olarak bilinen standart bir bilgisayar klavyesine eşlik eden bu cihaz aracılığıyla kullanıcı etkileşiminin geleceğini şekillendirmeye yardımcı oldu. Bu aynı zamanda modern kullanıcı ara yüzlerinin geliştirilmesi için temel oluşturdu. 
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Ivan Sutherland ise, bir bilgisayar sistemine bağlanan ve insan başına monte edilebilen ekranı (HMD) yarattı. HMD, taşınabilir bir televizyona çok benzerdi, ancak birçok kişi tarafından rahatça giyilemedi. Bir metal standa tutturulmuş bir dizi kabloyla destekli şekildeydi ve bu da kişinin bunu giymesine ve güvenli bir şekilde hareket etmesine imkân tanıdı. 


Myron Krueger, sanal gerçeklik alanında daha çok bilgisayar grafikleri ve sesi, belirlenmiş bir alanda kişiyi çevreleyen bir video projeksiyonu biçiminde çalıştı. Bir sanal gerçeklik donanımı giymeden, etkileşimsel olarak üretilen yerleştirme ile bu alanda yer almıştır. Ürettiği sanat ürününde, insan hareketini algılayan projeksiyon ve projeksiyon ekranında görüntüye dönüşen gerçeklik etkisi / yer almıştı. ; > ei “ Sanal Gerçeklik Etkisi 


Katılımcı 
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3. Sanal gerçeklik günümüzde nasıl deneyimlenir? 


Sanal gerçeklik deneyimi için, bir yansıtıcı ekran ya da görseli sağlayacak olan bir gözlük, işitsel olarak kulaklık ya da hoparlör, devamında dokunma ile kullanımı sağlayacak olan bir erişim gereklidir. 


Screens 


Merve Yılmaz - Eren Tekin 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Günümüzde yavaş yavaş yaygınlaşmaya | başlasa da, aslında sanal gerçeklik birçok alanda yetkindir. Sanal gerçeklik temelinde * 1950'li yıllara kadar dayanmakta olup günümüzde oOonun gelişmiş o popüler versiyonlarını deneyimlemekte olduğumuz söylenebilir. 


Sanal gerçeklikten ziyade, “sanal ortamlar” ya da “sanal mekânlar” internetin icadı ile hayatımızda çok önceden yer almaya başlamıştı. Sanal ortamlar terim olarak bir gecede basitçe düşünülmüş bir dalgalanma olarak (opopüler (oOoldu ancak, hiç düşünülmemiş şekilde faydalı olduğu çok sonra kanıtlandı. 


Kullanım alanı olarak, öncelikle tıp alanı listenin başında gelmektedir. Sanal gerçeklik bir cerrahın sanal hasta üzerinde operasyon gerçekleştirmesine veya insan vücudunun “ © içini görmesine yarar. Tanı ve teşhis için Eğitim | aynı şekilde kolaylık sağlamakta olup bu Alaninda | konudadaciddi önem taşımaktadır. 


Sanal gerçekliğin bir diğer popüler kullanım alanı ise havacılıktır. Bu alanda tasarımcının prototipini üretebildiği ve test etmesine * olanak tanıyan üç boyutlu bir uçak simülasyonu olarak günümüzde yer almaktadır. Yeni bir uçak tasarlamak ve üretmek yerine, simülasyonda değişiklik yapmak daha ucuz ve daha kolaydır. 


Sırası ile takip eden alanlar, mimarlık, mühendislik, eğitim, medya, eğlence, oyun, iş, spor, sanat ve askeri alanlardır. 


Askeri 
Alanda 
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Sanal gerçekliğin hayatımıza iyi huylu bir etkisi olduğunu ve herhangi bir 


soruna neden olma ihtimali bulunmadığını varsayıyoruz. Fakat bu; her zaman gelişen, değişen ve sonuç olarak önceden düşünülmemiş olan sorunları oluşturabilen bir teknoloji şeklidir. Bu teknoloji ile birlikte, zayıf ergonomiye bağlı fiziksel problemler ve psikolojik (osorunlar var olabilir. 
Ardından, bu teknoloji hakkında ahlaki ve etik kaygılar günümüzde tartışılan detaylı argümanlardır. 


Sanal gerçeklikle ilgili ana sorunlardan biri, hareket hastalığıdır. İnsanların, algılamadaki değişimin denge üzerindeki etkilerinden dolayı sanal ortamda bir süre geçirdikten sonra mide bulantısı çektiği bilinmektedir. 
Bazı insanlar sanal ortamda yalnızca 30 
dakika harcadıktan sonra bundan etkilenirken bazıları da hiçbir şekilde etkilenmemektedir. 


Sanal gerçeklikle ilgili bir diğer sorun da zaman kavramıdır. Bu teknolojiye yatırım yapmak isteyen herhangi bir ticari girişimci için iyi bir haber olmayabilir. Gerekli donanım, bilgi ve emek ile bir sanal ortam geliştirmek uzun zaman almaktadır. Ve herkesin bildiği gibi “zaman” iş dünyasında para demektir. Kısa sürede üretim yapmak bu araçlar ile henüz mümkün değildir. 


5. Sanal gerçeklik hakkında negatif meseleler ne olabilir? 


Düşünmesi ve uygulaması zor olabilir, ancak birisi sanal ortamda bir suç işlemiş olsa ne olur? Bu teknolojide düşünülebilen olası bir durumdur. 
Mesela, çok katılımcının bulunduğu bir sanal orta örneğinde; katılımcılardan birisi, o durumda başka bir kişinin eylemleri nedeniyle yaralanır ya da travma geçirebilir. Asıl soru, sanal ortamda gerçekleştirilen şiddetli bir eylem sonucunda birinin yaralanma veya Zihinsel (o sıkıntıya (Omaruz kalmasının mümkün olup olmadığı. 
Kısacası “Psikolojik boyutu insan üzerinde nasıl bir etki bırakır?”, sorusu ile anlamaya çalışabiliriz. Bir sanal gerçeklik katılımcısının acı, sıkıntı ya da cezai bir davranışla bağlantılı diğer duygular yaşayıp bu durumlardan etkileyip hissetmediği tartışılabilir mi? 


Ve son olarak; bununla ilgili bir diğer konu da 'siber bağımlılık. Sanal gerçeklik oyunlarına bağımlı hale gelen insanların var olabilme ihtimali ve sonuç olarak gerçek ve sanal yaşam arasındaki sınırı bulanıklaştırmaya başlamaları muhtemel eylemlerdendir. 


Öyle işte... 

Beş soru ve cevap... 
Umarım keyifle okudunuz 
Tekrar sevgiler, selamlar. 


Ressamın hayatında ölüm en zor 


şey olmayabilir. Ama her zaman yıldızları görmeyi düşlerim. 
den gökteki yıldızlar bizim için erişilemez olsunlar? 
Iki bir yıldıza gidebilmek için ölümü göze alabiliriz. 

Ve böylesi bir ölüm, huzur içinde ölüme yürümek değil midir? 
Şimdi yatâcağım, çünkü geç oldu. 
İyi geceler've'iyi şanslar dilerim. 


HAFİZE SABAH hafize8100©gm 


İçtenliğimle.. 
Sevgilerle, Vincent. 
Yy olmak, sana pmak tabirleri günümüzde ne kolay değil mi? Bir zamanlar kolay değildi. O i bok. sadece bir eseri satılan, anlaşılamayan, kendisini ispatlamak ve e uünyad bir i 

İordulğünü Ürn için uğraşan Van Gogh'un hayatını 115 ressamın çizimiyle alin yonu dönüştü! 
ren bir film j7 vincent. ,1 ” ? 


Henüz 17 yaşındayken tablosunu yaptığı Armand Roulin, bu gi Vinç abisine yazdığı mek- 


Ge tubu babasının ısrarlarıyla ulaştırmak için yola koyuluyor ve seri zünden Vincent'tan nefret bile eden Armand, yolculuğu ilerledikçe Van Gogh'un 


“ buruk bir'baj kuruyor. i.e yansı! 


bigi kğ o sahnede başlıy. or; Fi giyer yi Vin k. € 
7 Gi 


gine 


hüzün, daha iy 


HAFİZE SABAH hafize8100© gmail.com. 


Bugün Vincent'in tablolarının milyon dolarlara satıldığını, eserlerinden ilham alarak ilerleyen sanatçıların olduğunu, tablolarının onu sevenlerin telefonlarında bile ekran fotoğrafı olduğunu bilmesini isterdim. Ne yazık ki birçok sanatçı gibi yaşarken kıymeti bilinmiyor. Hatta tuhaf, hastalıklı birisi olarak 


algılanıyor. Ki öyleydi de... 


Filmin bir kısmında Şöyle bir mektubu da seslendiriliyor bu konuya cevap gibi; 
“Çoğu insanın gözünde kimim? Hiç kimse. Hiçlik. Sevimsiz bir 


insan. 


Şimdiye kadar kendine toplumda yer bulamamış, asla da bulama” 


yacak birisi,o. Kısacası aşaliğın da aşağısı. Öyleyse, bunların tümü 


doğruysa bile, o zaman bir gün bu hiç kimsenin, bu hiçliğin kalbin 


de ne taşıdığını eserlerimde göstermek istiyorum.” 


O hiç kimse bugün benim, bizim; sizin hayranlıkla andığı birisi. Ba- 


şardın Vincent, gördük içini; hissettik fırça darbelerini. Rahat uyu... 
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MASİS ARAM GÖZBEK ile RÖPORTAJ 


Köklerini Boğaziçi Üniversitesi'nden alan, yurtiçinde ve yurtdışında gösterdikleri başarılı per- 


formanslarla ve ülkemize kazandırdıkları birçok ödülle tanınan Boğaziçi Caz Korosu'nun genel 


sanat yönetmeni ve şefi Masis Aram Gözbek ile 10 yıldır sürdürdüğü bu macerayı; öğrenci 


olduğu üniversitelerin hayatına olan etkilerini, koronun bugüne gelmesinde rol oynayan fak- 


törleri, sanatsal açıdan korolarının bundan sonra nasıl bir yol haritası izleyeceğini konuştuk. 


Koro.vetmüzik ha- 


yatmlıza nâs girdi? ? 


Aslında çok küçük yaştan itibaren müzik hep hayatımın içindeydi. İlkokula başlama- dan önce, oyuncak bir melodika ve küçük boydaki orglarla kendi kendime oynamaya başladım. 7 yaşında kilise kor sunda söylemeye başladım. 
Koroda söylemeye başlamak önemli bir süreç ; çünkü birlikte şarkı söylemeyi ve toplu müzik yapmayı erken yaşlarda sevmek, kendimi o kültürle tanımamı ve çevreme o kültürle birlikte bakmamı sağladı. Üni- 


versiteye başlarken, zaten 


BOĞAZİÇİ 


ÇAZ 


KOROSU 


BOĞAZİCİ JAZZ CHOİR 


ken, zaten yapmış olduğum şeyi daha farklı bir şekilde — belki profesyonele daha yakın bir şekilde — devam ettirmek adına TRT çok sesli korosuna girdim.Koroda söylerken, kendi kendime nota okumayı öğrendim. 
Çok küçük yaştan itibaren 


gördüğüm şeyleri okumaya 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başladığım için, nota okumayı öğrenmek zorlu bir süreç olmadı benim için. Bir yandan okula gidip gelirken, bir yandan müzik kendi kendine devam ediyordu. Enstrümanlarla ilgilenmeyi sürdürürken, aynı zamanda, evde internetten nota indirip onları çalmaya çalışıyordum. Çevremde müzik yapan insanlar vardı — ilkokul öğretmenim piyano çalardı mesela — ve o kişileri gözlemleyip, nasıl yaptıklarını sorup, öğrendiklerimi kendi başıma deneyerek bir şekilde müziğe 


olan yeteneğimi ilerlettiğimi 


düşünüyorum.Kısacası müz 
"yaparak" öğrendim diyebili- 


rim. 
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Bu durum müzik 
, 4 
,hayatinızda size avantajlar sağla 


dı mı? 


Bu durum bir yandan bana avantaj sağlarken, diğer taraftan dezavantajlarıda vardı . Örneğin; konservatuardan mezun olan birine göre tekniğim iyi değildir ya da önüme bir parçanın notaları gelse onu zor zahmet çıkartıp çalabilirim. Fakat bir melodiyi önceden duyduysam, kısa zamanda onu çalabiliyorum. Bu da bana müzik yaparken esneklik sağlıyor ve bana daha çok hareket alanı bırakıyor. Bu da konservatuar mezunu herkeste göre- 


bildiğimiz bir şey değil. 


Eğitim hayatınız boyunca müzikten başka şeylerle de 


ilgilendiniz mi? 


Okul dışında yaptığım şey sadece müzik değildi. Halk oyunları ve modern dansla ilgilendim.Birçok spor dalın- da okul takımına girdim. Örneğin, orta okuldayken liselere giriş sınavından iki hafta önce basket oynarken köprücük kemiğimi kırmıştım ve sınava askılı bir şekilde girmiştim. Lisedeyken çok yoğun bir şekilde tiyatro ile ilgilendim. Özellikle tiyatro- nun bana kazandırdıklarını hayatımın çoğu alanında hala 


kullanıyorum. 


“BİR.M İ ÖNCEDEN 
Soli KISA ZA- 

“ 
MANDA ONU ÇALABİLİ- 


YORUM.” 
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Kariyerinize müzik 


alanında dövam etmöye nasıl karar 


verdiniz? 


Aslında hiçbir zaman belirli bir şeyi kariyer planı olarak önüme koymadım. Yaptığım işin hep en iyisini yapmaya çalışan biri olduğgumu düşünüyorum ve bu durum ne yaparsam yapayım zaten devam edecekti. Benim için hep şöyle oldu; hangi işe motivasyonum yüksek bir şekilde başlasam, onu daha çok merak ettim ve onda daha çok derinleşmek istedim. Zaten hep yaptığım şey olan müzik ve koroda söyle- 


mek de bunların en ağır basanı 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oldu sanırım ve bu alanı etrafıma en çok katkı sağladığım alan olarak gördüğüm için müzikten devam ettim. Bir nevi kendi misyonumu orada tamamlayacağımı düşündüm de diyebilirim. Ayrıca keşfet- me sürecinin nasıl geçtiği de bence önemli. Küçükken koroda şarkı söylemek ile kendini ve çevreni fark ettigin, araştırabildiğin zaman koroda söylemek çok farklı. 
Küçükken sadece ağzıma çalınmış bir parmak balın verdiği keyif sayesinde söylerken, yaşım büyüdükçe koroya ve müziğe daha bilinçli şekilde yaklaştım. Sevdiğim şeyin daha çok derinine inip, ne olduğunu daha fazla bilme ihti yacı hissettim. Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü'ndeyken benden önceki şef olan 
Cihan bana koroyu bırakınca, 


kendimi motive bir şekilde 


yoğun bir araştırma içine buldum ve yaptığım şeyi sevdim ve sevdikçe daha çok araştırmaya devam ettim. O işi iyi yapmaya devam ettikçe daha iyi yapmak istedim ve bu süreç aslında kendi kendini devam ettiren bir şey haline dönüştü.Bunun dışında, önümdeki diğer seçenek değiştirmiş olduğum Matematik bölümünden devam etmekti. Fakat Matematik'i neredeyse okumadım diyebilirim.Derslere çok fazla gitmeyip, bu alanla pek ilgilenmediğim için ve vaktimin büyük çoğunluğunu müzik kulübünde ve korolarda geçirmeyi tercih ettiğim için de hayatıma matematik alanında devam etmek benim için çok da öncelikli bir 


tercih olmadı. 
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Birden fazla üniye öğrenci olarak bulundu- 
... 
ilkez Sizce öğtenci * 
olduğunuz üniversitelerin şu anki hayatınıza nasıl 


«atkıları olmuştur? 


Bence hayattaki en önemli şeylerden biri kimlerle zaman geçirdiğin. Sana bir şeyler katacak, senin bir şeyler katabileceğin, birlikte kaliteli bir şekilde, keyifle sohbet edebileceğin kişilerin etrafında bulunması bence en önemli faktörlerden biri. 
Mimar Sinan'dan ve Yıldız Teknik'ten müziğin neredeyse her alanından ve her bileşeninden- enstrümanist, ses teknisyeni, akademisyen- t nıdığım hocalarım, arkadaşlarım oldu. Bu sayede hem işlerinde başarılı insanların 


bulunduğu bir çevrede bu 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lunma hem de entelektüel birikimleriyle bana birçok şey katan kişilerle birlikte olma fırsatım oldu. Bu bağlamda, insanın içinde bulunduğu çevrenin hayatında çok belirleyici bir faktör olduğunu söyleyebilirim. Boğaziçi Üniversitesi ise bana en çok katkısı bulunan üniversite diyebilirim. Çünkü, orası en çok vakit geçirdiğim üniversite olmakla birlikte, kavram olarak “üniversite” kavramıyla tanıştığım ilk yer. Bunun dışında, okudu-Bum diğer okullar gibi, entelektüel birikimi ve öğrenci-akademisyen profili Türkiye'deki en yüksek olan okullardan biri. Bana olan katkısına gelince, Boğaziçi Üniversitesi'nin akademi dışındaki ama akademiden doğrudan beslenen ve akademideki idealizmin yansımalarını da gördüğümüz kulüp yapısı benim en çok faydalandığım kısım. Sanat ve spor etkinlikleri, üniversitedeki saygı kültürü ve benim en çok vakit geçirdiğim, bir şeyler üretebilme fırsatı yakaladığım — bünyesine katkıda bulunduğumu da düşündüğüm — öğrenci kulüpleri benim üniversiteden en çok beslendiğim 


yerler 


Türkiye'de kendi türlerinde başarılı olan müzik oluşumlarının (Yeni Türkü, Kardeş Türküler, Boğaziçi Caz Köfosu vb.) yine'Türkiye'nin başarılı; ünivers rindemçikması. 
sizce bir tödük mü?B Bu bağlilinga 


üniversite kavramınısbir Sanatçı 


»larak nasıl tanımlarsınız? 

Bu soruyu sorarken, büyük bir tesadüf sonucu Kardeş Türküler'den tanıdığımız ve şu an DasDas ekibinin çalışmalarını sürdürdüğü bir tiyatro projesine Masis ile birlikte katkı sağlayan Vedat Yıldırım yanımıza geldi ve aynı soruyu ona da sorduk. Vedat Yıldırım'ın cevabı; kulüp geleneği -kendisi de bir Boğazi- 


çili olarak, kendi okulu için,kısaca Robert Kolej'den 


gelen sanat kültürü cevabını verdi. 


Vedat Abi'ye katılıyorum. Zamanında Robert Koleji'nden gelen, Haldun Dormen'in Genco Erkal'ın sürdürdüğü sanat kültürünü, Boğaziçi Üniversitesi kurumu da bir üniversite olarak, öğrencileriyle birlikte sürdürmeye devam etmiş. Boğaziçi Caz Korosu da, Kardeş Türküler de, bu gelenekten faydalanmış en önemli müzik oluşumlarından ikisi. Aynı şeyler, Yeni Türkü ve ODTÜ için de, şu an aklımıza gelmeyen diğer üniversite ve o üniversite kökenli oluşumlar için de geçerli bence. Sonuçta üniversitelerin bu tür geleneklerinden faydalan- 


mak ve bunları daha sonraya aktarmak lazım. 


13 


Özgün Adebali ozgunadebali©gmail.com 


Sizce bir koroda sövisipaiiMsanyrın hayatına olan etkileri i nelerdir? Koro insanların hayatında 
> “ ” 
neleri değiştirebilir? 
Bizim koro için, korodan yolu geçmiş herkesin hayatının bir şekilde değiştiğini söyleyebilirim. Buradaki doğal işleyen ortam, içinde bulunanlara ve koro bünyesine karşılıklı bir fayda sağlıyor. Her şeyde olduğu gibi, koroda da, koroyla ilgili ne kadar fazla işin içinde olursan, korodan o kadar fazla çok şey alabiliyorsun. Bunun dışında koro, insanların hayatına çok güzel insanlar katıyor. İnsanlar koroy katılırken, aşağı yukarı aynı şeyleri yapmak ve paylaşmak için, birbirine yakın isteklerle 
— müziği hayatına dahil etmek, şarkı söylemek vb. — 


aynı çatı altına giriyor. 


. Bu istek ve motivasyon insanları sosyal açıdan da birbirine bağlıyor. Örneğin, MAGMA Korosu'nun provaları haftada bir gün olmasına rağmen, koristler, koro dışında da hafta da üç dört kere buluşuyorlar. Bu durum koronun haftada bir prova yapıp, tekrardan diğer hafta buluşmak için kurulmuş bir yer olmadığını gösteriyor bana kalırsa. Bu sayede, koro içinde var olan herkese, inanılmaz bir sosyal çevre, özgüven, birlikte yaşama kültürü, az konuşup daha çok dinlemek, bir topluluğa ait hissetmek gibi özellikler kaz dıriyor. Bunun dışında sosyal farkındalık, öz disiplin kazanma ve öz farkındalığını geliştirme, koristlerimizden en çok aldığımız geri dönütler 
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Özellikle öz farkındalık konusu bir koro için çok önemli, çünkü koronun yaptığı iş, insanların seslerinden oluşuyor. İnsan sesi ise, çok çıplak bir şey. Yani insanın kendisini saklamasının çok zor olduğu bir yerde konumlanıyor. Örneğin bir ortama girdiğinizde, çekingenseniz sesiniz çok az çıkar. Yada bir insanın konuşurken çıkardığı ses tonundan, o an nasıl bir duygu durumunda olduğunu bir şekilde anlayabiliyoruz. TRT Çok Sesli Gençlik Korosu'ndan, o zamanki koro şefim Gökçen Hoca 
(Gökçen Koray): “Sesiniz sizi temsil ediyor, sesiniz sizin karakteriniz, sesiniz sizsiniz” derdi.Biz de koroda, ondan aldığımız bu yaklaşımı uygulayıp, herkesin sesini çıkardığı bir yapı 


kurmaya çalışıyoruz. 
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Bununla birlikte, koroya geleni kişilere ilk söylediğimiz şeylerden biri, birlikte bir iş ortaya koymak ve oişi bir bütün halinde icra etmek için) köşelerimizi o bütüne göre yu varlamayı öğrenmeleri. Bu durum birlikte iş yapabilme- nin ilk ve en önemli şartların- dan bence. Çünkü, birlikte yaşama kültürü aslında bir yandan yardımlaşmayı, dayanışmayı ve birbirini anlayabilmeyi getiriyor ki, çoğumuz çevremizde görmeyi en çok arzu ettiğimiz insanların başında, bu saydığımız özellikte- ki kişiler gelir bence. Toplumsal açıdan bakarsak da, koroda farklı kültürlerden, farklı eğitim seviyelerinden, farklı deneyimlerle gelmiş birçok insan var. Koro bu insanlara, ortak bir şekilde karar verilmesi gereken, fikir paylaşımında bulunulması ge- 


reken bir ortam hazırlıyo 


Bu da aslında demokrasinin nasıl 


işlemesi gerektiğini pratik ederek öğrenmeyi gerektiriyor ve her seferinde, her farklı grupta, sahip olduğumuz farklılıklarımızı olumlu açıdan bir çeşitliliğe ve avantaja çevirmeyi öğretiyor. Dolayısıyla, yolu çok sesli korodan geçmiş bir çocuk, büyüdüğünde hayata çok daha farklı bir şekilde bakabiliyor. Özellikle de bir topluma liderlik eden insanların da bu tür değerlerden beslenmesi, hayata ve topluma o değerler ışı ğında bakıyor olabilmesi, korodan yolu geçmiş insanlar olarak en 


çok arzu ettiğimiz şeylerden biri. 
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Uzun zamandır sarf ettiğimiz bu iyilik kültürünü ve güzelliği yayma çabası ve bu işi sürdürebilme arzusu da tam olarak bu yüzden. Bu sayede daha çok nefes alabildiğimizi 


düşünüyorum. 


Korolünsağlığa iiğ,geldiğine dairdrâştırmalar ÖZ 5 


konuğü... 
Evet.Koroda birlikte şarkı söyleyen insanların, şarkı söylemeye başladıktan belirli bir süre sonra, kalp atışlarının senkronize olduğuna dair bir çalışma da yapılmıştı geçtiğimiz yıllarda. Aslında bunun nedeni çok basit. Aynı anda nefes alıp verince, aynı şekilde söylemeye çalışınca, aynı duyguları 


hissetmeye başlayınca, 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kalp de bu duruma ayak uydurmak durumunda kalıyor ve kalp ritmi o süre içinde belirli bir düzene giriyor. Bu açıdan da bakacak olursak koronun sadece sosyal ve psi kolojik değil, fizyolojik katkıları da olduğunu söyleyebili- 


riz. 


Koronun şefini ve 
*w 

koriştlerinii birbi- 

" * a 

rindenibağimsiz iki 

farklısparça olarak 


düşünebilir miyiz? 


Bir koro şefinden bağımsız düşünülemez. Çünkü bir grubun lideri kimse, hangi özelliklere sahipse, grup da o özellikleri yansıtıyor. Özellikle şefin sahip olduğu insani özellikler, o grup için çok önemli. Çünkü grubu oluşturan insanlar, ilk geldiklerinde şefin gözlerinin içine bakıyorlar ve şef için doğru- 


dan bir etki alanı doğuy 


Dolayısıyla o etki alanında şef ne yaparsa ne derse, ortaya çıkan ürün de direkt aynı doğrultuda oluşan bir ürün oluyor. Bu yüzde şefin sahip olduğu iletişim yeteneğini, sözlerinin açık, net ve anlaşılir olmasını önemli buluyor. Bunlara ek olarak, ortamdaki enerjiyi ve insanların motivasyonunu sağlayan kişi de en başta koronun şefi oluyor. Örneğin karşısına işten ya da okuldan yorgun gelmiş olan bir koristi, tekrardan enerjik ve çalışmak için verimli hale getirmek, insanların içindeki müzik yapma motivasyonunu ortaya çıkarmak da şefin sorumluluğunda olan bir şey. 
Dolayısıyla, şefin sahip olduğu bu özelliklerin hepsi koronun başarısını, iç ve dış dinamiklerini çok fazla etkileyen şeyler. Bunlarla bir likte en önemlisi de şefin insani değerleri gözeterek bu yaptıklarını yapması. Bu değerlerden bir şekilde yoksun kalmış her türlü yetenek, her türlü iş, bir şekilde eksik 


kalıyo 
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Peki bütün. 
bunlar Sağlanır. 
ken, ş ef ve ğ 
İyi korist,arasında- 
» ai ki ilişki nasıl şe- 
Me 5 
killenmeli? 
Şef ve korist arasındaki ilişkide mesafeyi de çok önemsiyorum. Örneğin,şef ile korist çok yakın bir ilişki içinde olunca, kimin şef, kimin korist olduğu karışabiliyor.Tam tersi, çok uzak olunca da bu sefer iletişim kurmakta zorluk çekiliyor. Aradaki duvarı sürekli aşmaya çalışmak ise müzik yapılması için harcanmaması gereken bir enerji kaybı. 
Kısacası, her türlü ilişkide olduğu gibi bu ilişkide de bir şekilde denge sağlanması ge- 


rekiyo 
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Bu sayede hem şefin hem koristin, ilişki kurma tecrübesi ve ilişki kurma yetileri de gelişiyor. Birlikte kaliteli iş yapmanın gerektirdiği profesyonel iletişim sağlanırken,bir yandan da bir tü arkadaşlık ilişkisini şef — korist ilişkisi içinde görebiliyoruz. Bu noktada, bir koro şefi olarak, sorumluluğumun da çok fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaman zaman 10 kişinin, yeri gelince 200 kişinin per. 
formansından sorumlu olmak o dengeyi tutturmak için sadece müziğe değil, insanların bireysel sorunlarında, insanların birbirlerine karşı tutumlarına kadar birçok şeye bir şekilde dahil olmak durumunda kalıyorsun. Bu noktada da bir çeşit eğitmenlik, öğretmen- 


lik yapmış oluyorsun. 


Boğaziçi Caz Korosu ile birlikte genel sanat yönetmeni olduğunuz başka korolar da var. 
Yeni koroları kurma fikri nasıl  oluştu?Uzun vaddle Boğaziçi Caz 
Korosu; Boğdliçi Gençlik Korosu ve MAGMA 


ile ilgili planlarınız ne- 


lerdir? 


İlk başta aklımızda sadece bir koro daha kurma fikri vardı. Boğaziçi Caz Korosu'nda lisede okuyan öğrenciden, üniversiteden yıllar önce mezunu olmuş, çalışan kişilere kadar çok karma bir yaş grubu vardı. Koroda liseliler olmasına rağmen, koronun yaş ortalaması yine de yaklaşık 24”dü. Biz de var 


olan bu yaş skalasını, biraz daha 


aşağı çekmek istedik.. Bunun 


nedeni de koro kültürüne, insanlar daha erken yaşlarda adapte olsunlar ve yaşça daha büyük olanlara 


göre daha çok şey öğrensinler 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ve böylece bir zincir oluşsun- önce gençlik korosunda söylesin, sonrasında caz korosunda söylesin- ve koroda söylemek bu anlamda bu kültür aktarımının daha yoğun olduğu bir sürece doğru evirilsin şeklinde düşündük. Bu öngörülerle ve düşüncelerle 2014 yılında 
Boğaziçi Gençlik Korosu'nu kurduk. Arkasından iki yıl sonra, 2016 yılında da MAGMA Korosu'nu kurduk. Bu süreç de söyle geliştir.Boğaziçi Caz 
Korosu ve Boğaziçi Gençlik Korosu'na çok fazla başvurular geliyordu. 
2014 — 2016 arası top 
lamda bini aşkın insan bu iki koroya başvuru yaptı. 
Biz de bu insanlarla nasıl ortak bir zeminde birlikte 


olabiliriz diye düşündük. 
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Daha farklı bir bakış açısıyla, müzikle daha az vakit geçirmiş kişiler olsalar dahi, insanların müziği icra etmeden önce, müziği daha fazla öğrenebilecekleri ve bu deneyimi bizlerle birlikte paylaşabilecekleri, çok daha rahat bir tempoda çalışan, daha çok eğitim odaklı bir topluluk kurmak istedik. İlk senesindeki seçmeler sonucunda, MAGMA sezona 110 kişi başladı. Bu topluluk, her yönden çok karma bir topluluk oldu. Örneğin, ilk yılımızda 70 yaşında bir koristimiz vardı. 
Boğaziçi Caz Korosu'na göre söylemesi daha basit bir repertuar ve işin temeline daha çok ayrılan bir zaman ile MAGMA Korosu konser vermeye başladı. Çıkan ürüne bakınca, sonuç olarak gayet tatmin edici işler çık- 


tığını düşünüyorum 


Bu da seçme yaparken, yine belirli bir seviyeyi tutturduğumuz anlamına geliyor. Sonrasında MAGMA Korosu içinde, müzikal anlamda daha çok öne çıkan kişilerle birlikte, MAGMA Oda Korosu ve MAGMA Karma Koro kuruldu. Bu iki koro biraz daha zorlayıcı bir repertuar ile çalışıyor ve MAGMA Korosu ile arasında geçişken bir yapı var. Koroların üyeleri zaman zaman hepsinde bulunabiliyorlar. Bu sezonun başında ise, yine olabildiğince daha çok şey öğretme ve daha çok şey kazandırma amacıyla MAGMA 
Gençlik Korosu'nu kurduk. Bu koro ile birlikte, Boğaziçi Gençlik Korosu'nun yaş aralığını biraz daha yukarıya çekmeyi hedefliyoruz ve MAGMA Gençlik Korosu'nda daha küçük yaştaki gençlerle çalışma he defimiz var. Dolayısıyla, bir yandan yaş yelpazemizi genişletirken, bir yandan da korolarımızda bulunan, korolarımızdan bir şeyler öğrenen ve korolarımıza emek veren kişi sa- 


yımızı artırmayı düşünüyoruz. 
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Aynı zamanda da koro müziği- ne ve kültürüne har açıdan, 
360 derece yaklaşıp, yaptığımız işi çok boyutlu bir şekilde geliştirmeyi düşünüyoruz.Şu andan bakınca, aslında ne kadar da doğru bir şey yaptığımızı daha iyi anlıyorum. Bu oluşumlar sayesinde, insanlar daha önceden detaylı bir şekilde bahsettiğimiz koro kültürünü hayatlarına katıp, sahip oldukları insani değerleri daha çok hatırlayıp, bu değerleri aileleriyle, arkadaşlarıyla, sokak yürürken etrafındaki insanlarla daha çok paylaşma imkânı buluyor. 
Başta 110 kişiyle başlayan, farklı çevrelerden gelen ve mesleki anlamda çok geniş bir yelpaze barındıran (doktor, reklamcı, mimar, öğrenci, mühendis, öğretmen) bir topluluk daha da büyüdükçe etki 


alanı o kadar çok artıyor 
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Bütün korolarımızın geçmişini de düşünün ce, toplamda 1500'e yakın insana dokunmuş bir oluşumdan söz ediyoruz. Bu oluşumlar, toplulukları mıza katılan o insanların aileleri, arkadaşları vs. ile ele alınınca, aslında yaptığımız, bir bakıma tam anlamıyla gönüllü yürüyen ve hala kâr amacı gütme yen, tek amacı insanca yaşayabilmek olan toplumsal bir hareketede dönüşmüş oluyor. Keşke bu tür işler, sadece bireysel çabalar ve sonsuz ö veriler yerine, olması gerektiği gibi devlet tarafından desteklense ve daha sağlıklı koşullarda, daha fazla 


üretim yapabilsek. 


Ülkemizde üniversite öğrencilerinin bir kısmının sanata ilgili olduğunu okullardaki öğrenci top-İuluklarından görebiliyoruz. Son olarak, genelde sepsigile calisan bir sa natçı ölârâk, hayatına sanat alânında devam 
- .. 
etmeksisteyen gençlere 


tavsiyeleriniz nelerdir? 


Öncelikle, okuduğu bölümü bırakıp sanat yapmaya başlayan biri olarak, bu işin imrenildiği kadar kolay bir iş olmadığını söylemeliyim. Sanat ve müzik yapmak için illa okul bırakma- nın gerekli olduğunu düşünmüyorum. 
İçinde sanat olan işler, sanat dışında okuduğunuz okulu ve bölümü bırakmadan da yapabileceğiniz şeyler. Türkiye'de ve dünyada bunu başaran birçok insan var. Hatta bunun da ilerisine gidip hem okuduğu mesleği yapıp hem de sanat yapan insanlar da var.Bana göre karar verirken en önemli nokta şu; kendi durumunu çok 


iyi şekilde değerlendirmek. 
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Gerçekten kendini yeterli görüyor musun? Kapasiten ve yeteneğin ne durumda? 
Seçtiğin alanla ilgili karşılaşacağın zorlukları göze alabilecek misin? 10 sene önce,Boğaziçi'nde matematik bölümünü bırakırken bu soruları kendime sordum ve ondan sonra birakma kararı aldım. O yüzden de bu kararı aldığım için, 10 senedir bir kere bile pişmanlık duy madım. Çünkü o kararı, hayatımı Türkiye'de geçireceğimin farkında olarak, müzik alanında karşılaşacağım zorlukları da bilerek, kendimden çok emin bir şekilde vermiştim. Do layısıyla bunun bir hevesle alınabilecek bir karar olmadığını düşünüyorum, çünkü bu bütün hayatınızı etkileyecek derecede 


önemli bir karar. 


Özgün Adebali ozgunadebali©gmail.com 


Demek istediğim, böyle bir gelecek-i ten vazgeçmek, gerçekten kendinden emin olmayı gerektiriyor. Bu da aslında kendine karşı dürüst olmaktan geçiyor. Bunun dışında, sanatla uğraşmak isteyen, sanatla iç içe olan genç arkadaşlarıma en büyük tavsiyem, merak etmeyi elden bırakmamaları. Sahip oldukları merakla birlikte, devam etmek istedikleri alanla ilgili çok fazla araştırma yapmaları - okumak, izlemek, dinlemek... Bazen her şeyi kendi gördüğümüz kadar, kendi çevremiz 

ibaret sanıyoruz. Bu çok büyük bir yanılgı bence. Bu durumda hiçbir gelişim gerçekleşmiyor. Kendini geliştirmeyen, olduğu yerde sayan insanlarla, aynı döngü içinde ve belirli bir seviyeyi aşamayan işlerle zaman geçiyor. Sana verilen ve su nulan neyse çevrende onlar oluyor. 
Bu yüzden de bu çemberin dışına çıkmak için çok fazla araştırma 


yapmak gerekiyor. 


Dünyada bu işlerin nasıl yapıldığına bakmak gerekiyor. 
Mümkünse, yaptığın işe kendin bir yenilik bulup, onu uygulamayı denemen gerekiyor. Her zaman daha iyi olanı hedefleyip, değişi- me ve eleştirilmeye açık olmayı bilmek gerekiyor. 
Ayrıca, herhangi küçük bir zorlukta, vazgeçmemeyi de öğrenmek gerekiyor. Vazgeçmemekten kastım şu; ge rekirse herhangi bir durum da riski göze almayı ve bu sayede cesur olmayı öğrenmek. Boğaziçi Caz Korosu'nu bugünlere getiren en büyük birkaç şeyin başında akıllı bir şekilde risk alabilmek geliyor.Bunların yanın da, daha önceden de vurgu ladığım gibi, neyle uğraşırsak uğraşalım, insani değer. 
leri her şeyin üzerinde 


tutmak gerekiyo 
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Çünkü bu değerler olmadan, samimiyet ve dürüstlük olmadan, yaptığın iş bir şekilde karşı tarafa geçemiyor. Özellikle sanatsal üretimler için, bir derdinin olması, onu sa vunup anlatabilmen çok önemli. Bunu yaparken de yaptığın şeyi karşıya geçiren en önemli köprü yaptığın işin samimiyeti. 
Bir şeyi yapmış olmak için değil de gerçekten bir dert edinerek yapmış olmak. Bu da aslında gidip gelip, günün sonunda kendi değerlerine dayanmayı gerektiriyor. Bu yüzden insani değerler konusuna çok önem veri yorum. Herkesin de aynı şekilde önem vermesini can-ı gönülden dilerim. 
Aksi takdirde yapılan sanatın da anlamlı olduğunu 


pek düşünmüyorum. 


Özgün Adebali ozgunadebali©gmail.com 


B i Y O g r a fi : m 


1987 İstanbul doğumlu. 2004 yılında, Radyo Boğaziçi' nin düzenlemiş olduğu, 6. 'Battle of the 
Bands' yarışmasında grubuyla birincilik ödülünü aldı. 2005'te KASDAV Liselerarası Müzik Yarışması'nda, yapmış olduğu düzenlemeyle 3.lük ödülü aldı. 2005-2007 yıllarında TRT İstanbul Radyosu Gençlik Korosu'nda görev aldı. 2007-2011 yılları arasında BÜMK Caz Korosu'nun şefliğini üstlendi. 'Dante'nin Son Günü' isimli eseri, 3. Genç Besteciler Şenliği'nde seslendirildi. 
Çok sesli koro için çeşitli düzenlemeler ve besteler yaptı. Düzenlemeleri başta Boğaziçi Caz Korosu tarafından olmak üzere birçok yerde seslendirildi. Bestelerinden 'Alive' ile 2011'de Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen Dünya Korolar Şampiyonası'nda 'Dünya Şampiyonluğu'na, 'Alive Il' ile 2012'de Cincinnati, ABD'de düzenlenen 7. Dünya Koro Olimpiyatları'nda 


altın madalyaya layık görüldü. 


ABD, Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Çin, Fransa, İtalya, İsveç, İsviçre, Letonya, Macaristan gibi ülkelerde sayısız yarışma, festival ve ustalık sınıfına katıldı. Denes Szabo, Tönu Kaljuste, Simon Carrington, Volker Hempfling, Johannes Prinz, Georg Grün, Elisenda Carrasco i Ribot, Bernd Spitzbarth, Wim Van Herk, Welfhard Lauber, Michael Reif, Maria Tönnesmann, Sabine Horstmann, Patrik Andersson, Franz Jochum gibi isimlerle şeflik ; Par Lindgren, Richard Ayres ve David Lang ile bestecilik çalıştı. Georg Grün yönetimindeki HfM Saar Conductors' Academy 
2016 ve 2017'de final konserini yöneten şeflerden biri oldu. Boğaziçi Caz Korosu'yla, iki 'Dünya 
Şampiyonluğu' dahil uluslararası birçok ödül kazandı, yurt içi ve yurt dışında sayısız performansa imza attı. İçlerinde, sayısız dünya şampiyonluğu sahibi Hollandalı dünyaca ünlü koro Dekoor Close Harmony, Belçikalı 'La Choraline” ve İsviçre Gençlik Korosu'nun da bulunduğu 


birçok prestijli koroyla atölye çalışmaları ve performanslar gerçekleştirdi. 
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2008 yılında, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü'nden ayrılıp, Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları, Kompozisyon Bölümü'ne başladı. Ertesi yıl, MSGSÜ Devlet 


Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Bölümü'nü kazandı. 


2013'te, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlük Özel Ödülü ve 19. TOYP (Ten Outstanding Young Persons) Türkiye Finali'nde, Kültürel Başarı kategorisinde 'Türkiye'nin En Başarılı Genci' ödülünü aldı. 2014 yılında ise Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen '35th International May Choir Competition'da 'Genç Şef Özel Ödülü'ne ve son olarak ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu'nun düzenlediği 4. Kristal Ağaç Ödülleri'nde müzik alanında “Yılın Giri- 


şimcisi” ödülüne layık görüldü. 


Şu siralar Sertab Erener, Nil Karaibrahimgil, Yasemin Mori ve Ali Kocatepe ile çalışmalarına devam etmekte; yapımında Mert Fırat, Arif Pişkin, Vedat Yıldırım gibi isimlerin de bulunduğu “Yakaranlar' projesinin müzik direktörlüğünü ve kurucusu olduğu Boğaziçi Caz Korosu, Boğaziçi Gençlik Korosu ve MAGMA Korolarının genel sanat yönetmenliğini ve şefliğini sürdürmektedir. Aynı zamanda da, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerindeki okul ve çeşitli kurumlarda koro müziği ile ilgili atölye, söyleşi ve konser çalış- 


maları yapmaktadı mm m smmm 
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Merve Yılmaz — Eren Tekin (mrvyimz.htc&©gmail.com , erentekin€live.com) 


Otomobil Dünyam'dan Herkese Merhabalar ! 
Bir youtube klişesi olarak “Herkese Merhabalar” ! 
Otomobil Dünyam adı ile dijital otomobil yayını olarak, 2010'dan bu zamana dijital mecrada yer alıyoruz. Eren Tekin ve Merve Yılmaz liderliğindeki Otomobil Dünyam ekibi olarak, çekime konuk olan otomobilin konseptine uygun olarak yakıt tüketimi, hacim, konfor, yol tutuş, yalıtım ve tasarım detayları ile ilgili bilgilendirici test videolarını youtube kanalı üzerinden yayınlıyoruz. 
Bunun'yanı.sıra, güncel otomobil haberlerini, etkinlikleri we'Föportajlar gibi içeriklerimizi dijital platformlarımız ve web sitemizden paylaşıyoruz. Otomobillere olan ilgimizden, merakımızdan her geçen gün kendimizi geliştirmeye çalışıp, çeşitli sürüş eğitimlerine katılıyoruz. Bu yazımızda sizler için küçük sınıfın en yeni ve en iddialı iki yeni üyesini karşılaştırıyoruz. Konuyla ilgili yorumlarınızı ve sorularınızı bekleriz ! 


infodotomobildunyam.com, merve.yilmaz©otomobildunyam.com 


otomobil 


dünyam 
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Merve Yılmaz — Eren Tekin (mrvyimz.htc©gmail.com , erentekin©live.com) 


KÜÇÜK SINIF OTOMOBİLLER DE ARTIK BÜYÜK! 
“POLO VE FİESTA” KARŞILAŞTIRMASI 


Tasarım konusu görecelidir ancak Yeni Polo, VW'nin geleneksel ve düz hatlara sahip tarzını devam ettirirken rakibi Fiesta'nın daha modern ve estetik bir tasarıma sahip olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ölçülere bakıldığında; ufak farklarla Polo daha uzun, daha geniş ve Fiesta daha yüksek. Aks mesafesi ise Polo'da daha iyi. İçeride VW'nin geleneksel tarzı işe yaramış gibi çünkü Polo'nun kokpiti daha derli toplu ve kaliteli hissettiriyor. Fiesta ise bize göre bir önceki nesildeki özgünlüğünü kaybetmiş ve daha bilindik ortada emanet gibi duran bir multimedya ekranına kavuşmuş. Eşya gözleri bakımından iki koltuk arasında sunulan bardaklık vb gözler her ikilide benzer ama kapı içinde sunulan eşya gözleri Polo tarafında daha büyük. Arkada sunulan hacim bakımından bu ikili birbirlerine bir hayli yakın olsa da diz mesafesinde Polo, baş mesafesinde ise Fiesta ufak farkla bir adım 


öne geçiyor. 


Ancak 1.85'den uzun boyluların burada 


çok rahat edemeyeceğini şimdiden belirtmeliyiz. Bagaj hacmi: Polo'da 351, Fiesta'da ise 292 It. Ford Fiesta ve VW Polo Şuan sadece 1 İt turbo beslemeli benzinli motorlar ile otomatik şanzıman sunuyor. 
Motor şanzıman detaylarına baktığımızdaysa Fiesta'da sunulan 1 It turbo motor 
100 bg ve 170 nm tork'a sahip ve 6ileri 
tam otomatik ile 12.2 sn'de O'dan 100 
km/s'ye çıkabiliyor. Buradaki karma test 
tüketimimiz 8.2 It. Polo'da yer alan 1 
It'lik turbo makine ise 95 bg ve 175 nm tork'a sahip ve 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ile 10.8 sn'de 0'dan 100 
km/s'ye çıkabiliyor. Buradaki karma test 


yakıt tüketimimiz 7.3 litredir. 
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Yalıtım bakımından benzer olsalar da özellikle yüksek hızlarda Fiesta'nın kabini biraz daha sessiz. Konfor ve yol tutuş bakımından segmentin zirvesinde yer alan bu ikili oldukça benzer bir karaktere sahip. Fiesta ve Polo'nun süspansiyonları çukur vb geçişleri 


küçük sınıfta yer alan bir otomobil standartları için oldukça iyi sönümlüyor. Burada ayrış- 


tıkları önemli bir noktaysa Fiesta'nın süspansiyonlarının biraz daha sesli çalışmasıdır. 


Yol tutuş bakımından ise özellikle videomuzda da görebileceğiniz gibi Polo limitte daha oyuncu bir otomobil. Virajlara girerken hafif çaplıda olsa Polo'nun ön ve arkasını kaydırabildiğiniz sürüş opsiyonları daha fazla. Fiesta ise bunlara çok açık değil ama oldukça yüksek bir sürüş limitine sahip. Virajları kaymadan dönmeyi seven bir sürücüyseniz Fiesta'nın tutunma yeteneklerine hayran kalabilirsiniz. Ve evet arada ufak bir fark olsa da viraj 


çıkış hızınız Polo'dan daha iyi. 2 


Benzinli otomatik kombinasyonlarında Polo, Fiesta'dan sadece 20 kg daha hafif ama aradaki performans farkı hissedilir şekilde daha fazladır. İlk hızlanma,ara hızlanmalar ve yakıt tüketimi Polo tarafında daha iyi. Fiesta tarafı ise son neslinde biraz daha ağırbaşlı bir karaktere 


kavuşmuş. Dolu versiyonları şu anda yaklaşık olarak 93.000 TL seyrinde gözüküyor. 


Yukarıda saydığımız noktalardan hangisi sizler açısından daha fazla önem arz ediyorsa o 


yönde seçim yapmak mantıklı olacaktır. 
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Özge Deniz Bozkurt - obozkurt146€0ku.edu.tr 


Mutluluğun Formülü: H>e-E. 


Sipariş ettiği Rolls Royce az önce garaja getirilmişti. Sahip olduğu mal varlığına yakışır derecede gösterişli olan evindeydi. Bir Ortadoğulu olarak kendini Amerika'da kabul ettirmişti ve Kaliforniya'da imrendirici bir hayat sürmekteydi. Geleceğin teknolojileri üzerinde araştırma yapan Google Xte yöneticiydi. Üniversitedeki aşkıyla evliydi. İki muhteşem çocuk sahibiydi. 
Orta yaşlı adam garaja girdi, Rolls Royce'a yaklaştı, dokundu. Onu elde etmişti. Kapısını açmadan eve geri döndü. Ve mutsuzluk tekrar başladı. 


Amazon'da 21 dolara satılan, 2017'de ilk 


"A powerful personal story woven with a cich analysis of what we all scek ina way we can act upon.” —Sergey Birin, cofounder of Google 


basımı yapılan “Solve for Happy” kitabı- 


S O | ve nın yazarı Mo Gawdat'tan bahsediyoruz. 
fo e Mo, 2007 yılından beri Google Wte çalı- 


şıyor ve ana görevlerinden biri insan H da p PDY beyninin neşe ve üzüntüyü algılayışı ve işleyişi ile ilgili bir algoritma oluştur mak. Mo ailesi 2014 yılında Dubai'de tatildeyken büyük bir acı yaşıyor. Ailenin oğlu Ali acil bir apandisit müdahalesin- 


den cansız bedeniyle çıkıyor. Bu beklen- 


medik ölüm ve beraberinde getirdiği telafisi zor acı, Mo'nun mutluluk arayışın- 


CHIEF BUSİNESS OFFICER, GOOGLE (X1 da yeni bir dönem başlatıyor. Kendi 


ifadesine göre oğlunu asla geri getiremeyeceğini biliyordu, oğluyla gelecekte yaşayamayacağı günlerin eksikliğine değil, geçmişte yaşamış olduğu anıların birikimine odaklanmayı 


tercih etmeye başlıyor. Oğlunun ölümünden üç yıl sonra, yıllarca üzerinde düşünerek 


önermiş olduğu formüle dayanan kitabı yayımlanıyor. Formül H 2 e-E. Yani mutluluk (Hap-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Gawdat'ın teorisine göre doğduğunda mutlu olan insan hayatın içine atıldıkça mutsuzlaşıyor. 
Karnı aç olmayan, ağrı duymayan ve güvenli bir ortamda olduğunu hisseden bir çocuk doğal olarak mutlu hissediyor. Olgunlaşma sürecinde ise doğal süreci zedeleyen bir şeyler oluyor. 
Çocuk, aile, toplum, millet, din gibi sistemler tarafından dayatılan normların baskısını hissediyor ve neyi yapıp yapmaması gerektiği, nasıl mutlu olabileceği konularında düşünmeye başlıyor. Ömür boyu süren düşünme sürecinde formülün “E” terimi zihnimizi meşgul ediyor. 

Bu düşünme sürecini tartışırken Sigmud 


Freud'un psikanalitik kişilik teorisindeki 


Özge Deniz Bozkurt - obozkurt14©ku.edu.tr 


id, ego ve süperego kavramlarına değinmek yerinde olur. Freud'a göre zihnin bilinçdışı olan iki kısmından “id” temel bi- 


yolojik ihtiyaçlarımızı karşıladığımız dür- NOW HIRINGI 


tülerimizken, “süperego” ise toplumsal 


ve sosyal normlardır. “Ego” ise bilinçli zi- 


hinsel işlevdir, temel ihtiyaçlarımıza ve oneeil 10 api 

arzularımıza dış dünyanın gerçekliği içe- We already hayal . 

risinde ulaşmamızı sağlar. “İd” ile hare- Your informati0i. 


ket eden küçük bir çocuk ilerleyen yıllar- 


da bu haz temelli davranışlarından 


dolayı ayıp, yasak, günah olduğu gerekçesiyle aile ve sosyal çevre tarafından cezalandırılmaya ve kınanmaya başlar. Uygunsuz davranışlardan yavaş yavaş kaçınmaya başlayan bir süre sonra yanında ailesi veya toplum bireyleri olmasa bile bu davranışları düşündüğünde utanç ve suçluluk duyar, dolayısıyla uzak durma yoluna gider. Artık o kişi, bağlı olduğu grup gibi düşünmekte ve davranmaktadır. Beklentileri hastalanmıştır. “E” yani beklenti, bi- 


reyin kontrolünden çıkmış, sistemin kontrolüne girmiştir. 


Özge Deniz Bozkurt - obozkurt146©ku.edu.tr 


“Homo Sapiens” ve “Homo Deus” kitaplarının yazarı tarih profesörü Yuval Harari, en fen sayıda insanın inandığı dinin para olduğunu ifade etmişti. Harari'ye göre paranın gücüne inanmak evrenseldir, eğer öyle olmasaydı alışverişlerimiz halen takas yöntemiyle yapıyor olurduk. Kapitalizm, dünyadaki her bireyin maddi beklentisini yönetebilecek güce sahiptir, dolayısıyla bizi kontrol edebileceğimiz hayat olaylarının sayısını artırmaya teşvik ederken bir yandan da beklentilerimizi zevkle artırır. Hem de bunu en temel dürtülerimiz olan iştah ve cinsellik temalı reklamlarla yapar. Süperego ve id arasındaki savaşımız süregelirken uzlaşmak isteyen egomuz mutluluğa ulaşmak için daha fazla çalışmamız ve daha fazla tüketmemiz gerektiğini haykırır. Senelerce Amerika'da yaşamış ve çalışmış olan sevdiğim bir hocamın güzel bir lafı vardır “Kapitalizmde sana bir elma uzatırlar, bir ısırık alırsın, sonra elmayı uzaklaştırırlar, sen elmanın gittiği yere gitmeye devam edersin”. 

Kapitalizm pastasının gitgide büyüdüğü, internet sayesinde erişilemeyenin erişilebilecek kadar yakın durduğu dünyada ihtiyaç duyduğumuzu düşündüğümüz eşyaların sayısı artıyor. Düşünmek diyorum, zira çoğuna ihtiyacımız yok. Coğrafya profesörü Jared Diamond, Yeni Gine'de kabileler üzerinde araştırma yaparken Yali isimli bir yerlinin “Neden siz 

beyaz adamların çok kargosu var, biz siyah adamların hiç kargosu yok?” sorusu üzerine günümüzdeki insan medeniyetleri arasındaki güç farkının coğrafik özelliklerin etkisinden kaynaklandığını öne süren bir tez oluşturmuş ve “Tüfek, Mikrop ve Çelik” kitabını yazmış- 


tn. Beyaz adamlar verimli topraklara ve iklim çeşitliliğine sahip, tarım ve hayvancılık sis- 


temleri gelişmiş Avrupa'dan gelmekteydi. Kolonileşme, bu coğrafya üstünl sayesinde gelişti. Milattan önce on bin yılında Ortadoğu'da başlayan Tarım Devrimi, 15. yüzyılda başlayan kolonileşme ve onun tarafından tetiklenen kapitalizme önemli etkilerde bulun- 


muştur. 


Ne manidardır ki Ortadoğu kökenli Mo Gawdat,kendi coğrafyasından tarihi süreçte evrimleşen mutsuzluğun telafisi olarak ortaya bir mutluluk formülü koymuştur. Google firması bu formül sayesinde belki de gelecekte mutsuzluk ihtimali artan insanları toplu şe- 


kilde mutlu etmeyi başarır. 
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KENDİN DAHİL a 


Sen hep hatırlayan, 


Hiç unutmayan bir şeye dönüştün. 
Kuştun, kafesini hatırladın. 
Sabahın ayazını, 

Fincanda yarım kalan kahveni, Ağladığın duvar diplerini, 
Gün aymayan geceleri, 
Sonsuz geceleri hatırladın. 
Kaçtığın her ne varsa 
-sen dahil 

Korktuğun her ne varsa 
-kendin dahil 

Yaktığın her ne varsa 
-en çok kendini- 
Hatırladın. 


Unutmuş muydun aynadaki suretini? 
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Vedaları hatırladın otogarlarda. 

Eve yalnız dönülen akşamları, sonra. 

Sonsuz hastane koridorlarını, 

Bitmeyen bekleyişleri hatırladın. 

Küçük bir anahtar vermişti sana, 

Aldın boynuna astın. 

İtemediğin her kapıyı açar sanışını hatırladın. 
Ve acizliğini. 

Kendi kendinle konuşmayı 

Hep konuşmayı 

Sabahlara kadar kendini avutmaya çalışmayı hatırladın. 
Sonsuz terapi seanslarını... 

Yarayı hep taze tutan bir şeye dönüştün. 
Kabuk bağlamayan, dikiş tutmayan... 

Başına buyruk bir yara, en çok kendine acıyan. 
Eski düşünü hatırladın, eski düşüşünü sonra. 
Bir hayale bağlarsan kendini düşerdin. 

Sonsuz düşüşlerini hatırladın. 


Ve kararan düşüncelerini. 


Durmadın, yorulmadın, 
Kurtaramadın 

Kendini. 

Hatırladıkların zehirledi seni, 


Unutamadığın her şey cehennemdi. 
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“BANA GÖRE MUTLU BİR BİREY OLARAK YAŞAYABİLMEK İÇİN İHTİYACINIZ OLAN EN ÖNEMLİ ŞEY 

SEVEREK YAPTIĞINIZ BİR İŞE SAHİP OLMAKTIR” Mutlu bir birey olarak yaşayabilmek için ihtiyacımız olan en önemli şey severek yaptığımız bir işe sahip olmaktır. Bunun için nasıl bir aile ortamında büyüdüğümüz, onların bizi ne şekilde yönlendirdiği çok önemlidir. Çünkü geleceğe dair kararlar alabileceğimiz yaşa ve olgunluğa erişmemiz biraz zaman alır, eriştiğimizde ise bazen hayallerimizi gerçekleştirmek için geç kaldığımızı hissedebiliriz. Bir bakarız ki ebeveynlerimizin doğruları yönünde bize çizilen yol, aslında bizi yansıtan, potansiyelimizi ortaya koyabileceğimiz bir seçim olmaktan çıkmış; ülkemizde sağlam meslek olarak kabul görmüş ve sadece maddi gelire odaklı bir seçim halini almıştır. 
Oysaki her insanın birden fazla yeteneği vardır. Önemli olan bu yeteneği ortaya çıkarabilmek 


için doğru yönlendirilmemiz ve sonrasında bize sunulan fırsatları iyi değerlendirmemizdir. 


Bazen de fırsatları kendimiz yaratırız. Sevdiğimizi düşündüğümüz şeylerin peşinden koşar, onu elde etmek için çabalarız. Bu yolda birçok engel ile karşılaşmamız olasıdır. Sabırlı olmamız ve güçlü durmamız her zaman bize avantaj sağlayacaktır. Diyelim ki fazla sorgulamayan, elindekiyle yetinmeye çalışan, ya da değişimin imkansız olduğunu düşünen bir yapınız var. Aslında değişim için gücünüz var ama cesaretiniz yok. İşte size güzel bir haber; şu an hoşlanmadığınız bir işiniz varsa eğer hayallerinizin peşinden gitmek için halâ geç kalmış sayılmazsınız. Bunun birçok örneğini verebilirim size. Bazen bankacılıktan seramik atölyesine uzanan keyifli bir yolculuk, bazen ise memurluktan doğa yürüyüş liderliğine ve sonrasında başarılı bir şirkete dönü-Şen koca bir mutluluk... Bunların hepsi yaşanan hikayeler. Hayatta iz bırakabilmek, ama her şeyden önce kendi istekleriniz, kendi hayalleriniz doğrultusunda yol alabilmek için sizin de bir 


hikayeniz olmalı. Sınırları önceden çizilmiş değil, sınırlarını sizin belirleyeceğiniz bir hikaye... 
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Benim hikayem bundan tam 18 sene önce başladı. Müziğe olan yeteneğimin keşfedilmesi ve ailemin yönlendirmesi sonucu gönderildiğim Devlet Konservatuvarı'nda aldığım 10 senelik 

uzun bir eğitimin ardından şu an çok severek yaptığım bir işe sahibim. Kontrbas sanatçısıyım ve elime enstrümanımı aldığım anda hayat benim için renkleniyor, zaman mefhumu ortadan kalkiyor, düşünceler uçup gidiyor, sadece müziğin beni alıp götürmesinin zevkine varıyorum. 


Şekline büründüğüm her ruh halinde o hep yanımda oluyor ve üretmemi sağlıyor. 


Benim ve meslektaşlarımın içinde bulunduğu hayat, aslında birçok insana göre çok rahat ve keyifli görünüyor olsa da sanılanın aksine konservatuvarda aldığımız eğitim ve sonrasında iş yaşamında karşılaştığımız zorluklar, yaptığımız fedakarlıklar hiç de kolay değil. Toplumun sanata bakış açısı, verilen emeklerin alınamayan karşılıkları, profesyonel yaşamda yaşanan haksızlıklar, çalışma koşulları... Bunların hepsi başlı başına motivasyon düşürücü ve zaman içinde yıpratıcı etkenler olsa da, her şeyin özünde müzik yapıyor olmaktan, sevdiğim meslek ile geçimimi sağlamaktan dolayı son derece huzurlu hissediyorum. Bu, hayatta iyi ki yaptım dediğim şeylerin başında geliyor diyebilirim. Bu yüzden bu uğurda karşılaştığım hiçbir zorluk beni yıldırmıyor, aksine daha da iyi olabilmek adına kamçılıyor ve güçlendiriyor. İşinizi gerçekten severek yapın. Hangi işi yaptığınız önemli değil. Çünkü işinizi sahiplenir ve onu en iyi şe- 


kilde yapmak için çalışır ve üretirseniz, karşılığını mutlaka alırsınız. 
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Ben lisedeyken mahallemizin bir simitçisi vardı. Kendisi çok temiz yüzlü, sevecen bir adamdı. 
O birçoğuna göre sıradan bir simitçiden öteye geçemedi belki. Ama benim için farklı, örnek alabileceğim bir insandı. Kendisi çocukları için çalışıyor, üç beş kuruşu denkleştirip onları okutmaya çabalıyordu. Aydın görüşlü bir babaydı. İçindeki iyi niyet yüzüne çok net yansırdı. 
İşini çok ciddiye alırdı ve geliştirmek için hep uğraşırdı. Yenilikçiydi. İşimi daha iyi hale nasıl getirebilirim, insanlara nasıl faydalı olabilirim ya da diğerlerinden farkımı ortaya koymak için 


neler yapabilirim diye hep sorgulardı. 


Ben üniversiteden mezun olana kadar aynı mahallede defalarca karşılaştık. İlk başta sadece sokakta onu gördüğüm anlarda kendisinden simit alabiliyorken, zaman içinde telefon ile evlere servis yapmaya da başladı. Bu bizim için büyük bir kolaylıktı. Simitleri evlerimize ulaştırmak biraz zamanını alırdı, Çünkü herhangi bir taşıt kullanmıyordu. Ama yine de ayağımıza gelen bu sıcacık lezzetin verdiği mutluluk bizim için paha biçilemezdi. Zaman içinde kendisine bir bisiklet aldı, sonrasında bir motoru oldu ve işleri iyice yoluna koydu. Çocukları okudu. O 


simitçi de şu an nerede, ne yaptığını bilmesem de hep anılarımda yaşayacak bir insan oldu. 


İster simit satın, ister bankada genel müdür olun, kendinize ve etrafınızdakilere karşı aldığınız sorumluluk bana göre aynı. İşte o zaman, o insan sıradan bir simitçi kimliğinden sıyrılıp, birçok genel müdürden daha önemli, daha saygı duyulan ve hiç unutmayacağınız biri halini 


alır. 
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likler yanımızda olmayacaktır. Mutdur. Onlar bizi olgunlaştırmak genç bireylerin aileleri tarafından, kesinlikle kabul edilemez bir. başarısızlığın araştırılması 

la gençlerin üzerine gitmek yerine, profesyonel bir yardım eşl ind 2 lik adımlar atılabilir, Gençler ailelerini memnun etme! i i olmak zorunda kalabiliyorlar. Kolay kolay beğenmez bir hale ge züvenlerini yitiriyorlar. Bu da kaygı problemlerini berabe i cek kapasitede olmalarına rağmen başarısız 


sonuçlar ile karşılaş: 


Gözden kaçan bir önemli lanında başarılı olarak gördüğümüz, kendimize rol 


model olarak aldığımız insanlı eredeyse hepsi şu an olduğu mevkiye bilmediğimiz bir sürü 


yapan, başarıya ulaştıracak olan başarısızMklarımızdır. Zaten hayatın her alanında böyle değil ? 


mi? İniş çıkışlar olmasa ne kadar da renk bir dünyamız olurdu. 


Mevsimler bile değişiyor, biz neden değişmeyelim? ime, sorunlara hazır olun ve onları 


yönetmeye çalışın, sevdiğiniz işi elde etmek için gereki 


da ona sahip olun... ) | 


HASRET DESTABANOĞLU - hdestebanoglu&hotmail.com 


GİDERSEN 


Biliyorum; 

Gideceksin. 

Geldiğin gibi, hissettirmeden çekip gideceksin. 

Belki de aslında hiç gelmemişsindir. 

Neyse... 

Gitmeden sana söyleyeceklerimvar. 

Şimdiye kadar ne kadar dinledin.beni bilmiyorum, ama bu sefer adamakıllı dinle istiyorum. 

Gideceksin ya-er ya da geç, 

Ne kadar az acıtabilirsen canımı, o kadar az acıt. 
Giderken sen, ardından gözyaşı döktürtme bana. 

Nefret ettirebildiğin kadar nefret ettir. 

Belki daha erken unuturum seni. 

Belki daha erken toparlayabilirim enkazını, 

Çünkü, bilmem bilir misin ama, sevdim mi tam severim: O yüzden kolay olmayacak bundan sonra hiçbir şey. 
Giderken dikkat. et'yarâttığın enkaza. 

Eminim, giderken “Mutlu'olmanı her şeyden çok istiyorum” deyip gideceksin. 
O yüzden söylediklerimi dikkate al. 

Hal 

Bir de giderken sakın bana gidiyorum diye haber verme. 
Çek ve git. 


Nasıl olsa hissederim ben, senin kalbinin attığı yeri. 
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3 Anlamadılar Orhan Veli'yi de 
Çoğu insan gibi. ş 
Oysa tek gayesi herkesin birbirini anlayabilmesiydi. gr Kendini anlatabilmekti, kendi gibileri. 


Kendi gibi olmayanları da anlayabilmekti. | 


Onlara da en az kendi kadar değer verdiğini gösterebilmekti. . N — 
Bu bir insan da olabilirdi bir kedi de. . 


Hande Cumurcu — h.cumurcuG&gmail.com bd 
N 
$ a. 


Hepimizin en nihayetinde sahip olduğu, , Bir candı. 

Göreceli rütbelere değer vermezdi. 
Herkes değerliydi, her insan. 

Her insan aynıydı temelde. 

Acıkır, uyur. 

Bir burnu, iki kulağı 


Bir de favori yemeği vardır işte. 


Bir anne doğurdu onu da. 


-> 
Bir işi vardı, “ . 
Bir masası. 
Tıpkı Süleyman Efendi** gibi ölümlüydü de. . 
i . 
Bir siyasetçi değildi, . K 
“z 


Bir bilim adamı değildi, 


e.” 
Bir peygamber değildi. ; 4 4 


c 


Ama en az ve en çok, 


En nihayetinde de hepsi kadar değerliydi. 


Yakın arkadaşları vardı, 

Bir de sevdiği. i 
Dolaşırdı, 

Kimi zaman seyahat uğruna kimi zaman avare avi Meşgul olduğu da olurdu, 

Bomboş oturduğu da. N »- # : 
İnsan bu ya işte, ' . 


Elde kalan hep insan. 
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Öyle ya da böyle. 


Daha neler neler vardı - 


Sütü belki ılık severdi, 
Masasını derli toplu. 
Sigarasını illa ki kendi sarardı belki. 

Huy huy huy ! 

-da tüm bunlara şimdi 


Ne gerek vardı ? 


Özünde insandı işte. 

Şimdi koskoca dünyaya sığamıyordu ama Sonunda bir tabuta sığacaktı, 

Akabinde de bir mezara. 


Peki bunca kavgaya ne gerek vardı? 


* Şiirin orijinal hali : Ben Orhan Veli- Orhan Veli KA 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KAYBOLUŞ 


Hüzün, bir akşamüstü şimdi, 
Güneş batmış, insanlar gidiyor, 


Kimi evine kimi sessizliğe... 


Küçük kardeş ağlıyor, etraf sessiz, Işıklar aydınlatamıyor artık beni. 


Göz yaşları, ruhuma hücum ediyor 


Gitme, karanlık daha da karanlıklaşıyor. 


Hayat ağacından bir yaprak dökülüyor, 


Gözüm görmez oldu, 


Ölüm yavaş yavaş kendini gösteriyor. 


Arkadan bir ses gitme diyor, 


Her gidiş ani mi yoksa belli mi? 


Odalar sessiz koltuklar boş, 


Nefesi kesiliyor evin... 


Akşam oluyor akşam! 


Güneş batmış, insanlar gidiyor. 


Yalnızlık, ruhuma hücum ediyor. 


Acılar ruhuma hücum ediyor. 


Gökyüzü bekliyor beni, 
Gidenler orda mı? 
Bir ses bir ışık bir umut, 


Kader şekil değiştirmiş tut! 


Alemlerin rahmeti geliyor, 
Yüzünde sevgi, yüzünde nur! 
Kalbinden anahtar çıkarıyor, 


O yetim kalbinde nur... 
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Ulaş Can Çakan 


Post-Modernizmin Kayıp İnşa 


19. yy sonları ve 20. yy başında Victoria rejimi sonrası emperyalist hareketler ve Birinci Dünya Savaşı'nı takip eden süreçte dünya yeni bir 


yapılanmaya doğru sürüklenmekteydi. Var olduğu bilinen şeyler, var olduğu kabul görünen şeyler ove gerçekliğin okendisi (o yavaşça 


sorgulanmaya, düzen algısı, toplumsal öjeni baskısı ve pek çok olgu yerinden sökülmeye başlandı. Bilinen şuydu ki asırların verdiği bu yığın, bir şeyleri baskı içinde, her gün gittikçe daha çok insana ve düşünceye ayrılan dünyada oldukça denetilemez bir hale sokuyordu, ki globalleşme beşeri inşa ile elde ettiğimiz ve doğruluğunu o sorgulamadığımız nice fikrin yerinden o sökülmesini omuhtaç kılıyordu. 
Burada ayrımlar daha kati ve daha içyapısı nedeniyle kontrol edilemez, çünkü pek çok alan birlikte saldırıyordu ve yeni bir uyanış söz konusuydu, kesin bir yapılanmaya, geniş çaplı bir sorgu sürecini başlatmaya itildi. 


Pek çok alan birbirini tetikliyor, modern yıllai olarak ayırdığımız savaş öncesiyle başlayan bil dalga yeniden inşa edilecek bir dünya i vurgunlarına o başlıyordu. Burada Hegel Marx'a, toplumsal Marxist bir eleştiriden iktisat; ve yenidünya tarihi yazımları süreci de başlamıştı Hatta öncelerinde Nietzsche tüm beşeri inşayı bit yalan ve gerçeklik yanılgısı olarak nitelendirmiş temelinden bir temizliğe girişmek gerektiğin 


aksinde ( edilgen o Nihilizme (sürüklenmenin kaçınılmaz olduğunu anlatmıştı. Bu tari yeniden yazılmasıydı. Dilde Saussi 


Göstergebilim'i anlatıyor, bir çekirdek olan anlajt ya da “gösterge” (the sign) elimizden kayıj giderken ikiye ayrılıyordu. Bu,batı | felsefesini derinden yıkan bir husus olarak çıkıveriyo esasında; çünkü, metnimizin amacıyla doğru; olarak hiçbir şey durağan ve sabit değil, modern ayrımları geçtik ve geçmedik, zai yalnız olasılıklar zamanı; ve her şeyin ötesind aynı anda varız ve yokuz, bunun bilinci kazanma yolundayız. Gösterge bir “gösteren”"di ve bir “gösterilen”den meydana gelme; yani teni artık “bir” değil. Shakespeare'i okuyan biri di edecektir ki Juliet'in ağzından daha ayrımlar ortadan kalkacağı, sadece “insan” olmanın ve dünyanın bir parçası olarak yaşamam farkındalığı bir kere daha hatırlansın. İkinci perde Sahne İki'de geçen o meşhur balkon ( sahnesindâ bir yakarış söz konusu, bu sadece oyum endekslenmemeli, yeni birçok okumaya da açmalı. Şöyle ki:”Sen kendinsin, Montague değil$ij ki, Montague dediğin nedir? El midir ayak mıd kol mudur yüz müdür ki herhangi bir uzvu bi adama ait olsun... Bir isimde ne var? i dediğimiz başka bir adda da öyle güzel kokmü mıydı?” Öyleydi sahiden. İnsan dil miydi, miydi, ırk mıydı, soy muydu; bir unvan ve 

mahlas mıydı, yoksa bir kul muydu bir efend miydi, özü salt insan değil miydi? 


Barthes bizim için yazarı öldürdü, Bakhtin eeteroglossia) çok-dillilik ile dili ve kültürün sabitlenecek birer yapı olmasını önledi, Nietzsche lere kendi inşamız olan Tanrı'dan korunma satı verdi, Deleuze ve Guattari bir tayf olan ımsal düşünceleri “bir” yapıp tek köksapa ait 

dı, Cixous bir kahkahayı serbest bıraktı ve dını bedeniyle yazına katılmaya davet etti, rrida ise yapıyı sökmeyi önerdi. Bizler st-modern düşünceye böylece geldik, bir erkek kadın dediğimiz bir cinsiyet tayfından ötesi gildi, iyi ve kötü üzerinde sayısız çıkarımı barındırıyordu, hiçbir şey sabit değildi ve her şey dönüyordu. Ancak çok zorlu olmamış mıydı? 
leden bu kadar yorulmuştuk? Hiç sesini duymadığımız biri vardı çünkü. Batı felsefesi denildiğinde aklımıza yalnız Platon ve onun öğrencisi (oAristo geliyordu; Sokrat bile ihutulmuştu, ki o adını verdiği Sokratik metodla ir nevi kendi yapı sökümünün, öyle ki İ.Ö/ki Yunan'ı dönemlerinin ayrımını yapmış çağın felsefe (o hocasıydı. (o Sokrat oOöncesi (o diye adlandırdığımız zaman diliminde ise biri yaşıyordu, Efes'te, batının onun için “Ağlayan filozof” dediği, kendi başına kalmış bir nisantropik olan Heraklit bu insandı. Ancak den bu kadar önemliydi? Çünkü felsefe ve dünya düşüncesi Platon'a esir olmuş, onun gerçeklik basamaklarını çıkmaya çabalarken her şeyin bir olduğunu, gece ile gündüzün aynı uğunu, ve sonsuz bir ateşin, Logos'un düzenini bize anlatmaya çalışan bu adamı el birliğiyle işlamıştık, ki o da çoğunluğa pek haz etmiyordu. 


Bugün post-modernist argümanlar olarak carşımıza çıkan kadın hareketleri, globalleşme ile birlikte sınırların yavaşça şekil değiştirmesi, zamanın lineerlikten kurtulması ve pek çok şey eraklit'te birebir karşımızdaydı. Ya başka bir dünya mümkün olsaydı? Ya Platon bu kadar 


— kâderci bir eğilimle benimsenmeseydi, ya bizler “Ana 


babasını (odinleyen oçocuklar (o gibi 


gmasaydıkl; yani bize aktarıldığı gibi” (Fragman 


74) Bütün bu filozofların, düşünürlerin elinden 


leitos ve Düzen 
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Üzerine 


Aristo'nun skolastik orta-çağ O yapısıyla sağlamlaştırılmış normsal dünyalarına karşıydı. 
Heraklit bir idealar dünyasını, sabit ve yerleşik fikirlerden oluşan insanların ve düşüncelerin en büyük reddiydi. O, “Aynı şeydir yaşayan ve ölen, uyanık ve uyuyan, genç ve yaşlı. Çünkü sonrakiler öncekilere, öncekiler sonrakilerle yer değiştirir” (fg. 88) diyebilmişti; “Adaletin adı bilinmezdi, bu şeyler olmasaydı” (fg. 23) elbette, “bu şeyler” haksız olan şeyler, adaletsiz şeyler anlamında bir kullanımdı ve bir şeyin oluşumunun yalnızca çatışmayla meydana geldi anlatıyordu. 
İnsanlardan onu dinlemesini istemedi, yalnızca | Logos'u (düzen, söz, kural, evrensel düzen, bilgi) anlamalarını istedi. Ona göre, “... her şeyin bir olduğunu kabul etmek /bilgelikti|”(fg.50). 


A 

Maalesef elimizde doksografi geleneğinin kalıntılarından fazlası olmayan Herakleitos, bizlere çok önceden Derrida'nın daha 50 yıl önce diyebildiği Yapısöküm'ü (de-construction) de böylece anlatmıştı. Dahası, “Bütünün kendisi olan bu kosmos'u ne bir tanrı ne bir insan o meydana getirmiştir. O, daima belli ölçülere göre yanan, belli ölçülere göre sönen ezeli ve ebedi ateştir.” 
(fg.30) diyebilen dönemindeki tek insandı, Deleuze ve Guattari'nin övünçle andığı “Rizom” (köksap) onda en net duyuluyordu, Sabit bir nokta yoktu, önemli olan mesaj değil bağlamın kendisiydi. Tüm olasılıklardı, hep var olan, her şeyi içinde tutan, binlerce kaderle yanıp tutuşan bir alevdi evren. Bu nedenle hatırlanması ve anılması, modern yazın ve globalleşme çalışılırken mutlaka elinde bir kutsal kitap gibi tutulması gereken bir sav kitabı Heraklit'in “Fragmanlar”ı. Ve kayıp bir düzenin yeniden inşasını zamanında uyarılarla sunmaya çalışmış ama yok olup gitmiş, bu yüzden daha bir değerle bakılıp her zaman hatırlanmalı. 


FUŞYA TADI 


Fazla uzun sürmedi mi? 


Nefes almayı zorlaştıran, gün ışığını ruhuna geçirmeyen, her zerreni kaplayan ölü toprağının varlığı... 


Sence de fazla değil miydi bu kadarı? 
Fırtına, yağmur, dolu, deli rüzgâr, toz, kuru yapraklar... a 


Seda Karaisaoğlu . s.karaisaoglu(dgmail.com 


Bak! Bak, dışarıda gün doğdu, güneş açtı... â 


N - 
Evet, içime yeni arayışlar, umutla, ir. 


tesadüfler ve sürprizlere gebe kurtçuk düşüp, gün ışığı ile kın bugün. Hissedebiliyorum... . - 


Peki, uzun zama sonra dişarıya adım atabilecek miydim? Sİ 


7 başladım. 
ilyemi katladım, evimin açıp temiz havayı içime ün ışığının yüzümden bedenimi ele 

irmesine, tenimi okşamasına izin erdim. Köşedeki kırık aynaya ilişti izüm... Bir gayret karşısına geçtim. 
Bir süre bakakalmışım aynadaki yansımama... 


Önce oturd 
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NDA UMUTLAR 


Gözlerim... Ağlamaktan şiş, uykusuz Bir tu udu ve içimdeki gecelerin eseri morluklara sahip ve her, 5 he yi lı kurtçuğun kıpırtısını GEÇE ZUNMADIN temsilcisi küçük 5 < Yansıtan fUşya renkli eşarbı çizgileri ağırlıyordu uf: ulğan ui aktan.  Bâğladım boynuma. Dudaklarımı 


> e * ER NESİL 'ebessüme ve yeniliklere Tenim... Tenim sarı i baya üranda — “ hazırlarcasına pembe ile boyadım. 
kar arsı erk Zi önceki ; Gözlerimse tüm elalığını dışa 
3 gzel eşli günlerin acı birer vurmuşçasına bütünleşti kara 
© hatırası olan küçük kahverengi lekeleri — sürmesiyle... Ve son olarak dışarıya yer yer barındırıyordu yer... çıkışımı müjdeleyecek bir elçiye Dudaklarımsa yer çekimine bırakmıştı ihtiyacım vardı. Bileklerime, boynuma kendini tebessüme aç bir şekilde. ve saçlarıma bulaştırdığım o keskin ama boğucu olmayan baharat kokusu Ama saçlarım... Bak işte onlar ile bu nüansı da halletmiştim. 
; başkaydı. On yedisine yeni basmış ! siir kız edası iler üzgârı ıher bir Kapıdan çıkarken hem ruhumda, hem telinde hissetmek için evimdeki kasvetli, kokuşmuş çöpleri sabırsızlanıyordu adeta. Heyecanlı, aç uzaklaştırarak sonsuz mavilik ve sıcak ve histerik... sarının kollarına bıraktım kendimi. 


Gülümseyerek selamladım onları... 
Upuzun, kendinden emin, kömür 


karası saçlarıma tutunarak kalktım aynanın karşısından. Kapağı düşmüş 


oymalı gardırobumdan hayata karşı Merhaba Güneş ve Deniz yine temkinli yaklaşacağımı Merhaba Yeniliklerin Habercisi Rüzgâr belirtircesine siyah kotumu ve Merhaba Hayat... 


kazağımı geçirdim üzerime. Ama bu siyah yası temsil etmeyecekti, etmemeliydi... 
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Sıra sıra ağaçların arkasına dizilmiş büyüklü küçüklü evler bembeyaz karların altında kartpostaldan fırlamış gibi duruyordu. Sürekli yürüyüş yaptığı bu yollar ona huzur verirdi, sokağın bembeyaz bu hali kendisini daha da iyi hissetmesini sağlamıştı. Buna rağmen sokak lambalarının altında parıldayan kar taneleri yerine uçuşan toz zerrecikleri daha çok ilgisini çekmişti Küçük Bey'in. Saat gece yarısını gösterirken yolda yürüyordu ve mutluluğu düşünüyordu. Herkes gibi düşünmezdi o, herkes gibi de değildi zaten. Çoğu zaman onlara özenirdi, kahkaha atmak, babasına sarılmak, annesini öpmek isterdi. Yaşıtlarının yanında fazla olgun kalıyordu, en azından çevresindekiler böyle söylüyordu. Henüz altı yaşındayken annesini kaybetmişti. Daha varlığını sonuna kadar yaşayamadığı annesini zamansız ve şaşkınlıkla uğurlamıştı son yolculuğuna. Babası kalmıştı geriye, annesinden kendisine miras kalan. 


Yürüyüşüne devam ederken sokak aralarında adının yankılandığını işitti. Şoförlerinin şu an çıkmış onu aramakta olduğunu biliyordu. Yakınlarından onunla ilgilenen bir onlar kalmıştı. 
Bazı durumlarda “zaman” yaralara merhem olamıyordu. Annesinin ölümünün üzerinden seneler geçmesine rağmen babasının yarasının bu zaman içerisinde kapanmaması buna örnekti, acısı da ilk günkü gibi tazeydi. Bu süreçte oğlunun büyüyüşünü gözlemlemeyememiş, karnelerine bakamamış, düştüğünde yaralarını saramamıştı. Ama o, babasını suçlamıyordu. O da babası gibi annesiyle birlikte on iki sene geçirmiş olsa kendini toparlayamıyordu. Anlıyordu babasını, anlıyordu... Hayatının büyük bir kısmını - bilinci kaç senedir oluşmuştu ki zaten - çevresindekileri anlamaya yormuştu ve neticesinde yorulmuştu da. Yalnızca bunun farkında değildi, 


Zelal Karaca -zkaaraca(gmail.com 


Sarı evin önüne gelince duraksadı, Lavin'in eviydi burası. Gülümsemesiyle çocukluğunu da olgunluğunu da unutturan küç zın, Lavin'in diğerlerinden pek bir farkı yoktu. Küçük, güzel bir kızdı, belki diğer küçük kızlara göre biraz daha sessiz. Evlerinin renginde bir montu vardı, sarı, Her sabah okula girdiği gibi gözü o sarılığı arardı. Hayattaki şansıydı Lavin, mutluluk totemi. Onu gördüğünde günü güzel geçerdi, görmediğindeyse diğer günler gibi, sıradan. Bir keresinde göz göze gelmişlerdi. Lavin ona çok dikkatli bakmış ve bir tepki vermesi gerektiğini üşünmüş olacak ki, gülümsemişti. Gülümsemeyi seçmiş olması mutlu etmişti Küçük Bey'i. Bu yeni hisle o zaman tanışmıştı. 


almış bunları düşünürken ilerden şoförlerinin sesini duydu, onu çağırıyordu. Küçük ey, babası fark etmeden eve dönmeliydi. Bunları söylerken babasının onun okluğunu fark etmeyeceğini biliyordu. Şoför abisinin elini tuttu ve eve döndü. 
ardıklarında koşarak odasına gitti. Yatağına yatarken kollarına en sevdiği yyuncağı olan arabasını aldı. Arabasını daha o çok küçükken annesi ve abası almıştı. Beraber dışarda yemek yemişler, o her zamanki gibi abası onu öpsün diye masada uyuyakalma numarası yapmış ve tahmin ettiği gibi babası onu arabaya taşırken yanaklarından okça öpmüştü. O, annesinin kucağında uzanırken annesi de abasına yaslanmış ve elini tutmuştu. Arabada o zaman en lle tutulur şey mutluluktu. Gözlerini kapadı ve uykuya daldı. 


Ertesi sabah gözlerini araladı ve yatağından duvarı izledi. 

beyazdı, sadeliği severdi. Bu saf beyazlığı bozan ise yatağının sağında kalan duvarındaki küçük bir lekeydi. Kalem tutmayı yeni yeni öğrendiği dönemde annesini dediklerine aldırış etmeden duvarlarını çizmişti. Annesi ne kadar temizlemeye çalışsa da küçük bir leke orada kalmıştı. Odası da çok sadeydi, kalabalığı sevmezdi. 
Oyuncaklarının büyük bir kısmını arkadaşlarına, sokakta gördüğü çocuklara vermişti. 
Mutlu anıları anımsatanları ise kendine saklamıştı. Bazen bunun bencilce olduğunu hisseder, böyle anlarda çocuk olduğunu düşünerek kendine hata yapma hakkı verirdi. Yatağının yanında bulunan küçük şifonyerin üzerinde ise daima bir kitap bulunurdu. Okumayı severdi, karakterleri benimseyip ülke ülke gezmeyi, maceralar yaşamayı heyecanlı bulurdu. Gülümsedi, zaman değerliydi ve o vaktini babası gibi boş yaşayarak geçirmeyi istemiyor, hislerine kulak vermeyi seviyordu. Yarım saat sonra alarm çaldığında zamanın nasıl geçtiğini anlayamamıştı. 
Okul için hazırlanma vaktiydi. Kalktı, elini yüzünü yıkadı, dişlerini fırçaladı ve kıyafetlerini giyindi. Evden çıkmadan önce babasının bıraktığı parayı aldı. Yolda bir şeyler atıştırırken çevresini izliyordu. Ezbere bildiği yol ona her zaman merak uyandıracak yeni bir şeyler sunardı. 
Okula vardığında her zamanki yerinde beklemeye başladı. Okulun girişine en yakın ağacın gölgesiydi bu yer. Yaz dönemi kitaplarını burada okurdu. Tabi ki Lavin'i görmeyi umuyordu ama sarı montlu kız o gün okul kapısından içeri girmedi. Dersliğine yürürken düşündüğü şey gününün nasıl kötü geçeceğiydi, kötü yerine her zamanki gibi mi demeliydi? 


Dersleri bittiğinde koşarak okuldan çıktı. Akşam vaktine kadar bir şekilde oyalandı, ödevlerini yaptı, resim çizdi. Daha fazla dayanamayarak günlük gezintisine çıktı, Lavin'i merak ediyordu. 
Evlerinin önüne geldiğinde sıradan olmayan şeyler fark etti. Sadece o evin bile ona verdiği bir huzur vardı. Lavin'in odasına kaydı gözleri, pencereler kapalıydı. İyi hissetmiyordu. Kaç saattir dışarda olduğunun farkında değildi. Şoför onu aramaya gelmemişti. Demek ki o da ondan vazgeçmişti. Bacaklarının hissizleştiğini düşündüğü vakit eve dönme kararı aldı. Üzgündü, önemsenmiyordu... O zaman gözlerinden yaşlar aktığını fark etti. Büyüyordu Küçük Bey, her bir akan damla ile... Evine geldi. Babası yine koltukta oturmuş boş boş televizyona bakıyordu. 
Geldiğini fark etmedi bile. Odasına çıktı ve acı gerçekle karşılaştı. Çok sevdiği oyuncak arabası yerde darmadağındı, şoförü de yan düşmüş bacağı ise kopmuştu. O zaman anladı şoförün neden onu aramaya gelmediğini. Ağlayarak toparladı oyuncağını, sarıldı her bir parçasına. 
Hayatı artık eskisi gibi olmayacaktı. 
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Gönül kelimesi, Türkçenin ilk yazılı ei belgeleri olan Orhun Abideleri'nde hi "köngül" şeklinde geçer; gönül, kalp, yürek, iç, fikir, düşünce, akıl, anlayış ve arzu anlamlarına (gelir. Şemseddin Sami'nin Kâmüs-ı Türki eserinde ise " İnsanın hissiyât merkezi, yüreğin manevi ciheti, kalp, dil, fu'âd" şeklinde tanımlamıştır. Yürek, kalp, dil kelimeleriyle ilişkilidir. 


Gönül kelimesi ilk olarak Kül Tigin ve Tonyukuk yazıtlarında geçer: 


"Ança sakındım. Közde yaş kelsertıda köngülte o sıgt o kelser o yanduru sakındım." 


Çevirisi: Öyle düşünceye daldım. Gözden yaş gelse gönülden mani olarak, gönülden 


"Bu süg ilt tidi. Kıyınıg könglüngçe ay, ben sanga ne ayayın titi." 


Çevirisi:Bu orduyu sevk et dedi. Cezayı gönlünce söyle, ben sana ne söyleyeyim dedi (TI K8). 


Gönül kelimesinin en eski Türkçe'de 

söylenişi "Kön-kül" şeklindeydi, zamanla "köngül" sesini almış ve 

yüzyıllar boyunca bu sesle kullanılmıştır. 


Ona gönül sesini veren Türkiye Türkçesi'dir (Banarlı, 1972:86). 


Türkçe'de önemli bir yere sahiptir. 
Türkçe'den günümüze kadar çeşitli atasözlei ve deyimlerde kullanılmış, kavram ala oldukça geniş bir kelimedir. 


Gönül, şiir dilinde de en çok kullanılan kelimelerden biridir. Edebiyatımızda 


gönül şiirlerinin ayrı bir yeri vardır. 

Hatta 15.yüzyılda Fatih Sultan Mehmet'in de katıldığı "Gönül Şiirleri" yarışması yapılmış ve böylece gönüllü şiirler dilden dile, gönülden gönüle dolaşıp bu güne dek gelmiştir. Gönül, insanın duygu merkezidir; sevda gönülde çağlar, dertler gönülde sızlar. Gönül değerlidir, yufkadır, kırılgandır. 


Gönül, Türkçe'de bir incelik kazanmış ve Türk şairlerin söyleyişleriyle zenginleşmiştir. 


İlk gönül şiirlerine, Türkçe'nin İslâm çağında Yüsuf Has Hâcib ve Yünus Emre'nin şiirlerinde rastlamaktayız: 


Könğül kimni sevse körür közde ol 

Közün kança baksa uçar yüzde ol 

Köngülde negü erse arzü tilek 

Ağız açsa barça tilin sözde ol (Kutadgu Bilig) 


Diliçi çevirisi: " Gönül kimi sevse gözünün 

önünde (hep onu) görür; göz nereye baksa 

orada o (onun hayâli) uçar. Gönülde arzu, dilek ne ise (insan), ağız açınca hep ondan söz açar." 


Taşdın yine deli gönül 
Sular gibi çağlar mısın 
(Yünus Emre) 
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İİ Nazire 


Nazire, bir şairin tanınmış bir şiirine veya şiirlerine sonradan başka bir şair veya şairin kendisi tarafından, kafiyeleri veya kafiye ve redifleri aynı olan, aynı vezin ve konuda yazılan, çoklukla gazel ve kasidelerde görülen benzer şiirlerdir. Cevap da denilen nazirenin aynı dilde ve şivelerde olması gerekir (Gölpınarlı, 1985, XX VITI). Kısaca nazire, bir şairin şiirine yazılan cevap niteliğinde, aynı ölçü ve konuda yazılan şiir demektir. Buna "nazire yazmak", "tanzir etmek" veya "nazire demek" adları verilir. Yazılan şiir de " nazire" olarak adlandırılır. 


XIV. yüzyıl şairlerinden Şeyhoğlu Mustafa'nın nazmı: 


Çün bulunmadı cihânda derdüne dermân gönül Yiridür bu hasret ile ger alursan kan gönül 


Diliçi çevirisi:" Ey Gönül! Bu dünyada derdine dermân bulamadığın için, eğer bu içindeki asretle, özlemle kan döksen yeridir." 


Şeyhoğlu Mustafa'nın Hurşid-nâme'de yer verdiği bu nazmına Ahmed Paşa ilk bendi aşağıdaki gibi olan murabba ile cevap vermiştir: 


Gül yüzünde göreli zülf-i semen-sây gönül 

Kuru sevdâda yeler bi-ser ü bi-pây gönül 

'Dimedüm mi sana tolaşma ana hây gönül 

Vây gönül vây bu gönül vây gönül ey vây gönül (Ahmed Paşa) 


asemin gibi olan saçını gördüğü kuru sevdaya düşüp başsız ayaksız acı çeker. 
Gönül, ben sana o saçlara dolaşma, takılma demedim mi? Ah gönül, yazık gönül, eyvahlar 


Bundan sonra gönüllü şiirler edebiyatımızda nazireler silsilesi meydana gelmiştir. 


Melihi'nin murabba nazım şekliyle Ahmed Paşa'ya yazdığı naziresi: 


Seni bend itdi çün ol zülf-i semen-sây gönül 

Kılmadun dahı halâs olmak içün rây gönül 

İrdi sevdâ seni âlemlere rüsvây gönül 

Gönül ey vây gönül vây gönül ey vây gönül (Melihi) 


Diliçi çevirisi: "Ey Gönül! Bu sevda seni alemlere rezil etti de, sevgilinin yasemin gibi olan saçları seni bağladı. Sen ki bu halden kurtuluşa erebilmek için bir fikir dahi beyan etmedin. Ah gönül, vah gönül, ah gönül, eyvah gönül." 


Avni mahlaslı Fatih Sultan Mehmed ve Karamanlı Nizâmi ise muhammes nazım şekliyle nazire yazmışlardır: 


evdün ol dilberü söz eslemedün vây gönül Eyledün kendüzüni âleme rüsvây gönül Sana cevr eylemede kılmaz o pervây gönül Cevre sabr eyleyimezsin nideyin hây i Gönül eyvây gönül vây gönül eyvây gönül (Avni) 


Diliçi çevirisi: "Ah Gönlüm! Söz dinlemedin, ogönül alan güzeli sevdin, kendini alemlere rezil ettin. O sevgili sana haksızlık yapmaktan hiç çekinmez, haksızlığa ise sabır edemezsin, ama başka ne hâl edeceksin gönül. Ah gönül, vah gönül, eyvahlar olsun gönül." 


Düşeli ışkına ey ruhları bed-rây gönül 

Oldı zülfün gibi âşüfte bu bed-rây gönül 

Nice kim hâ didüm eslemeyüp hây gönül 

Eyledi cümle cihâna beni rüsvây gönül 

Gönül ey vây gönül vây gönül ey vây gönül (Karamanlı Nizâmi) 


Diliçi çebirisi: "Ey Sevgili! Senin aşkına düştüğünden beri fikirsiz olan kalbim, saçların gibi kendinden geçti. Beni Güme cihâ âna 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hi'nin, Avni mahlasını ne 
Sultan II.Mehmed'in, Karamanlı 

İl Nizâmi'nin nazireleri, ayrıca Hafi, Halili, Kemalpaşazâde ve Cafer Çelebi'nin de yazmış Olduğu nazireler ve benzer manzumeler yirminci yüzyıla kadar gelmiştir. 
Şairler değişik nazım şekilleriyle nazire yazmışlardır, bu durum da gönüllü şiirlere çeşitlilik kazandırmıştır. 


"Bundan sonra dilimizde bir 'gönül zenginli 

başlar. Gönül sözüyle nice dil ve gönül oyunları oynanır. Kelime, dilimize 'gönül dolusu' söyleyişi kazandırır, dilimizde bir duygu ve mânâ âlemi uyandırır." (Banarlı, 1972:87). 


Dilimize büyük bir zenginlik katan gönül dolusu — söyleyişlerden, o deyimlerimizden bazılarını burada aktaralım: 


Gönlü akmak, gönlü bulanmak, gönlü kararmak, gönlü tok olmak, iki gönül bir olmak, iki gönül bir olunca samanlık seyrân olmak, gönlü büyük olmak, gönülden geçirmek, gönülden kopmak, gönlü kalmak, gönlü dolmak, gönlü ile oynamak, gönül açmak, gönül vermek, gönül almak, gönül çekmek, gönül gezdirmek, gönül kaptırmak, gönül koymak, gönül yapmak, gönül okşamak, gönül Jerahlığı, gönül avcısı, gönül bağı, gönül darlığı, gönül birliği, gönül eğlencesi, gönül hoşluğu, gönül eri, gönül ehli, gönül gözü, gönül belâsı, gönül arası... 


Gönül Oo kelimesi (o atasözlerimizde (ode kullanılmıştır; gönül kimi sevse güzel odur, gönül bir sırça saraydır; kırılırsa yapılmaz, gönül ferman dinlemez, gönülden gönüle yol vardır, gönül kocamaz (yaşlanmaz ), gönülsüz namaz göğe çıkmaz (çağmaz, ağmaz), gönlün yazı kışı var, gönül verme evliye; eve gider unutur, gönülsüz yenen aş; ya karın ağrıtır ya 


Görüldüğü üzere gönül kelimesi nice güzel söyleyişlerle günümüze kadar ulaşmış ve bu güzel kelime dilimizde müsikileşerek en güzel şarkılarda söylenmiştir. Biz bu yazımızda sadece bir kısmına değinebildik, şüphesiz dilimizde ve edebiyatımızda gönül kelimesinin nice uzun yolları vardır. 
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Duyulması 
Beklenen 


"Neler yapıyorsun?” sorusuna yorucu bir haftaya rağmen 'hiç' demek geldi mi içinizden? 

İşe veya okula giderken fiziken orada olduğunuzu, ruhunuzun bir yerlerde takıldığını hissettiniz mi? 

Ya da hiç, aynaya 'ben kimim?” diye sorduğunuzda yansımanın cevabı düşündüğünü gördünüz mü? Ben gördüm. 

Bedenim buradaydı peki aynadakini düşündüren neydi? 


Mi 


aktase©mef.edu.ir 


Elif Aktaş 


aktase(©mef.edu.ir 


Elif Aktaş 


İlkokuldan 

itibaren girdiğimiz sınavlar, rekabet, üniversiteye giriş süreci, 


vizeler, finaller derken 23 yıl geçmiş. “Sene sonu sınavım var.” 
diye (o söylemlerimizle ( birlikte küçük enstrüman çalışmaları 


geride kalmış. O küçük hevesler şimdi dağ gibi büyük hayallerde, elimizde hiçbir şeyin olmayışıyla birlikte, belki de keşfedilmemiş 


yeteneklerimizde kaldı. Sadece pozitif o bilimlerin öğretildiği okullarda yetişen biriyim. 


Öğretilen engin pozitif bilimlerden ne kaldı desek toplama işlemi yaparım belki. Ama sanırım bir nesneyi yorumlarken içindeki yaratıcılığı o keşfedemeyeceğim. 
Kendimden bir şeyler katıp onu tekrar yorumlayamayacağım. 
“Hım, ne güzel parça.” deyip geçeceğim. 


Yıllarca sanatın yaratıcı süreç oluşumuna o katkısı (o yadsındı. 
Avrupa ülkeleri olsun kardeş ülkemiz Azerbaycan olsun en az bir enstrüman çalmayan öğrenci ilkokuldan mezun olmayadursun, biz sınav isimlerini değiştireduralım. Hele ki çocukların yetenekleri ellerindeki teknolojiyle oO|her geçen gün yiterken yaratıcılığı konuşmak gecikmeye başladı. 
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Konuşamayan, fikri ve ilgisi olmayan, ifadesiz bireyler yetişti. Kullanılmak için üretilen teknoloji artık insanları kullanıyor. Nereye çekilsek oraya doğru gidiyoruz, sorgulamadan. 
Sorgulamak bize verilmeyen en büyük hakkımızdır oysa. 
Düşünebilen tek canlının insan olması, bu yetisinin de elinden alınması sanırım bu. 


Teknolojinin var ettiği robotlar, sadece somut bilgiyle üretilir. 
Robotlar öğretileni sorgulamadan aynen uygular. Sanırım en büyük kızgınlığım şu ana kadar robotik insan oluşturma çabalarının insanın oluşumuna ne kadar zarar 


verdiğinin görülmemesi. 
Yeteneklerin de sınavlarla nasıl harcandığını görmek beni yaralıyor. o Türkiye'deki o genç nüfusun geneli sırf o sınav stresinden, okul hayatının maneviyatsızlığından (omustarip. 
Çözümü bu kadar kolayken 


atılmayan adımlar, bunca gencin kendi seslerini duyamamalarına, kendilerini (o keşfedememelerine sebep oluyor. 


Elif Aktaş aktasemef.edu.tr 


Sanat eğitiminin olayları çok yönlülüğüyle kavrayabilme alışkanlığı kazandırdığı yönüyle 


temel eğitimimiz içine ne zaman alınacağını merakla bekliyoruz. 


23 yıl aynaya her baktığımda 


birkaç soru soruyordum; “Ben kimim?”, “Bugüne kadar ne yaptım?”, “Ne yapmak 


istedim?”... İnsanın kendi sorduğu soruda zorlanmasının vahametini düşünebiliyor musunuz? O kadar duymamışım ki sesimi, o kadar fark etmemişim ki bireyselliğimi, varoluşumu... oCevabı yıllarca düşündüm. Evet, bana verilen görevleri yapmıştım. Üniversiteye kadar geldim ama beni doldurmayan bir şeyler vardı. 
Muhtemelen saptığım elli yoldan sonra yönümü hafifçe belirledim. 
Şimdi baktığımda geç kalmışlığın dayanılmaz yüküyle, sonunda beni mutlu eden ve mutlu ettikçe daha çok çalıştığım çalıştıkça daha çok mutlu olduğum tıpkı bir sarmal gibi güçlenen ufak 


yeteneğimi görüyorum. 
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Evet, dünyaya gözlerimi “Elif” olarak (oaçıyorum artk ve boşluğunu doldurmaya başladığım kişiliğimi her düşüncemde, her müzik duyduğumda, her konuştuğumda, her girdiğim 


ortamda, gördüğüm bir tabloda, çektiğim bir fotoğrafta, güneşin doğuşunda ve duyma yetisi olmayan Beethoven'in gördüğü ay ışığında hafifçe fark edebiliyorum. Kendi sesimi duymaya başladığımda yeniden doğmuş gibi hatta bir kâbustan uyanmış gibi hissettim. Geç kalarak birçok fırsatı kaçırdım belki de. Şu anda yeni biriyle 


tanışmanın, üstelik bu kişi tarafından çok iyi anlaşılmanın heyecanını yaşıyorum. Elif'i 


dinlemek bana iyi geliyor. 


Biz her ne kadar günlük hayatlarımızın küçük telaşlarında fark edemesek de karmaşık ama bir o kadar da güzel İstanbul'umuzu pek çok farklı canlı türüyle paylaşıyoruz, kediler de o lardan sadece bir tanesi. Sokaklarımıza renk ve Sıcaklık katan bu tatlı sakinler değişik karakterleri ve tavırlarıyla bazen bizi güldürür bazen ise şaşırtırlar. 
Yorucu bir günün ardından evlerimize giderken (o peşimizden O mırıldanıp dertlerini anlamamızı beklerler. Kimileri onlarla sadece göz teması bile kursak önümüze atlayıp karınlarını açar ve kendilerini sevdirmek için bizi davet eder. Kimi zaman da güzellikleriyle bizi adeta hayran bırakırlar ve saatlerce durup onları izlerken akıp giden zamanın farkına bile varmayız. 


KEDİLERİ 


Dİ 
4 
yi ıp 


p 


Özgürlüklerine aşırı düşkünlükleriyle ünlü olan bu güzel hayvanlar kendi kendilerinin (o efendileridir. £ Onları beslemeniz ve ilgi (göstermeniz karşılığında her dediğinizi yapmalarını beklemek pek de gerçekçi olmaz çünkü onlar hiç kimseye boyun eğmezler. 
Başına buyruk tavırlarının doğalarının bir parçası olduğunu kabul etmeli ve onları değiştirmeye  çalışmamalıyız. 
Bize düşen tek şey onları bu zorlu şehir şartlarında (olabildiğince ( koruyup kollamak; yemek, su ve sevgi ihtiyaçlarının  karşılandığından emin Ilmak. 


insan balık ya da kuş olmak ister, kanatlarımız olsa der yılanlar, köpekler müstakbel aslan, mühendisler ozan olmaya can alar, sinekler kırlangıçlara özenir, inatla sinekler gibi davranır ozanlar. 
ama kedi kedi olmaktan başka bir şey istemez, her kedi katıksız kedidir, bıyıklardan kuyruğuna kadar, altıncı duyudan kıvranan sıçana kadar, gece vaktinden, altın gözlerine kadar. 


pablo neruda çev. nazmi ağıl 


nazli, gunesenehotmail.com 


Nazlı Günesen 


Masum bakışlı pamuk pisi sizce de çok güzel dei 


Kediler bazı yerlerinin sevilmesinden çok hoşlandıkları gibi bazı yerlerine dokunulmasından bile hazzetmezler ve tepki gösterirler. 


YARIN. 
enesini yavaşça okşayın. 

. Başının üstünü ya da kulaklarının arkasını yavaşça sevin. 
Yalnız bıyıklarının çok hassas olduğunu ve istemeden canını acıtabileceğinizi unutmayın ve nazik olun. 
3.Yanaklarını bıyıklarının hemen arkasını sevin. 

4. Alnından kuyruğuna doğru nazikçe sevin ancak kuyruğuna dokunmayın. 


(AYIN: 

vme yönünüzü değiştirmeyin bu onu rahatsız edebilir, 
2. Onu severken hafifçe de olsa vurmayın ve sıvazlamayın. 
3. Karnına asla dokunmayın. 
4. Patileriyle oynamayın. 
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KEDİ 
NASIL 
SEVİLMELİ? 


Kedileri sevmek oldukça basit bir işmiş gibi görünse de daha önce bu konuda fazla deneyimi olmayanlar 

için bazı önemli püf noktalarına dikkat etmek yararlı olacaktır. 


1.Kediyi sevmeden önce ellerinizi koklamasına izin verin böylece yanınızda kendini daha rahat ve güvende hissedecektir. 
Elinizi ona uzatın ve burnunu değdirmesini 

bekleyin. Eğer ilgisini çekmediyse ya da şüpheci bakışlarla elinizi süzüyorsa belki de onu sevmek için başka bir zamanı 


" tercih etmelisiniz. Ancak elinizi kokluyorsa, miyavlıyorsa, 


kafasını ya da vücudunu size sürtüyorsa çok büyük ihtimalle sevilmek için hazırdır. 


2.Kedinin size kafasıyla vurmasını bekleyin. Bu onun ilgi görmek istediğinin en belirgin göstergesidir. 


3.Kedi kucağınıza çıkarsa onu bir kere okşayın ve bekleyin. Eğer titriyorsa sadece vücut Isınız hoşuna gittiğinden kucağınıza yatıp uzanmak istiyordur. Titreme yoksa sevmeye devam edebilirsiniz. 


4.Kedinin kısık mırıltılar çıkarmasını bekleyin. Mırıltı çıkarması onun sosyalleşmeye açık olduğunu gösterir. Mırıltıların şiddetinin artması kedinin hoşnutluk seviyesinin de arttığını gösterir. Ancak aşırı yüksek sesli mırıltılar kedinin bir anda ruh halinin değişebileceğini onun artık rahatız olmaya başlamış olabileceğini gösterir. 


5.Kedi artık sevilmek istemiyor olabilir. Sevilmek her ne kadar oldukça hoşlarına gitse de bir süre sonra onları bunaltabilir. 
Artık sevilmek istemediklerini kulaklarını | dikleştirerek, kuyruklarını titreştirerek, rahatsızca kımıldanarak ya da tıslayarak size anlatmaya çalışırlar. Siz bu işaretleri anlamadığınızda ise tırmalayarak ya da ısırarak Size son uyarılarını yaparlar. 
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nazli, gunesenehotmail.com 


Nazlı Günesen 


KEDİ SEVERLERE 
ÖNERİLER 


: 


Kedi” Belgeseli 


es. Ceyda Torun'un 


yönetmenliğini üstlendiği 
“Kedi' adlı belgesel sokakta yaşayan kedilerin günlük 


ii hayatlarına göz atmamıza 


7 izin verirken onların 
İstanbul'un insanları kadar önemli ve şehrin özünde yer alan bir parça olduğunu 


öne sürüyor. 


Kendin Yap Kedi Yatakları 


Eski bir kazağınızı kullanarak sokakta uyumak zorunda olan dostlarımıza konforlu bir yatak yapabilirsiniz. Kediler için yapılabilecek pek çok 
“kendin yap” ev ve yatak projesi var ve Internet bu konuda sınırsız bir kaynak. 
Soğuk havalarda acil yuva ihtiyaçları için ise pek çok belediyeye gerekli yardım için başvurmak mümkün. 
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Sam Stall - 
Uygarlığı Değiştiren 100 Kedi 


Sam Stall tarafından yazılmış olan kitap, az ya da çok dünya tarihine katkısı olan kedilere yer veriyor. 


Kedi Kulaklı Bereler 


Soğuk havalarda kedi severliğinizi ortaya koymanın yollarından biri de tabi ki bu kedi kulaklı bereler. Pek çok mağazada farklı renk ve modellerini bulabileceğiniz gibi kendiniz de örmeyi deneyebilir ya da basitçe düz bir bereye kestiğiniz kulak şeklindeki kumaş parçalarını dikebilirsiniz. 


Românis 


ç bi Romani AJTANA CELİ, SIRBİSTAN 


e ; 2 - There is a great number of people currentiy studying in Istanbul. 

p, l e) Among them are students coming from other countries; they have all 

Eğ Ek > chosen Istanbul as the proper place to continue their academic educa- 

ÇE > Serbian ( tion. Being one of these students, | strongiy believe that all of us are 

ç X amazed by this wonderful city; thus, we would be able to write a million sa 


a y pages about our thrilling experiences here. 


When | first began my studies in Istanbul, it was a little hard to adapt to a new surrounding and language. 
My town, however, has a similar ç culture. This made it easierformeto * get used to my new life. | first came here three and a half years ago, and if © today someone asks me where my home is,I would definitely say that it is Ç in Istanbul. ba e 


Türkiye 


n 


lam so grateful to Istanbul for showing me the beauty that exists outside my native country. | always have such a great time here, and not a single day goes by Without an amazing thing to do. The hospitality is incredible, and people here are so nice and friendly. Wherever | go, there are people capable of putting a smile in my face even though they might be complete strangers to me, In addition, | have made some great lifetime friends while studying here. 


The studying and grading system is different from the one in Balkan; there is just one final and one make up exam for each course, As a result, | have had to study a lot, and this has made me enthusiastic enough to always keep working harder than before. Istanbul is guite expensive though. Fortunately, foreigners have plenty of opportunities for jobs. 


In Istanbul, you can never get bored. Even in rainy days, one good book, one coffee from Starbucks, and one place by the sea can make you forget of about your problems and feel better. As | always say, “Just one Turkish tea in Kız Kulesi and a view of the sea are enough to make your pain go away.” 


What makes me adore Istanbul even more is the fact that no cat stays hungry here. Everybody considers them a part of their family. They constantiy feed and take good care of the cats. This is enough to show how good-hearted the people in Istanbul are. 


History, culture, people, food, monuments, everything is incredible! 


If kept writing ut Istanbul, | Would never end. Every single, small corner of incredible city is literaliy filled with love. This place makes my soul f8el at home. And | wish that every single human being would be able to Visit Istanbul at least once in theirlife. “© © 


— 


Uwould ELER 


of pro idinig. Lam not ready to leave ti i 


ma hye en eel 


Senida Hoxhaj — Albania 


senidahoxhajogmail.com 


The most freguent guestion | get as a foreigner in Istanbulişi Why Turkey, why Istanbul? Well my inspiration to come in Turkey, specifically Istanbul, was by one of my cousins which already was studying here. | was in high school and he was always advising me “Study a lot sn you can came and study in İstanbul”. He always kept showing me about the universities here, the campus life, the atmosphere and education. So from that time | have put in my brain “1 will study in İstanbul”. | was interested on that since İf was completely different to the life and education in Albania. Albania is a small country compared to Turkey, as well less developed. Not too many people in population number and İstanbul compared to our cities is huge, active all time and over populated. But in general for everyone who comes here, İstanbul is a love with first sight. The same was for me, | Was accepted in one of the best universities 
in Turkey, Istanbul Technical University. | came here when | was 18 
alone, with the whole responsibility of my life over my shoulders. 
It was hard to get into the rhyme of the society in here but | coyld make if. 


NAL 
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I knew just a few Turkish and English as well but there is a problem of Turkish people in national range to know English. 
So all | could do was to face the reality (and Turkish language. The hardest part in the 


is a 


learn 


here is working system. 


There issue in 
Turkish offices that when you go for a document they will keep postponing it or sending you from to another, Which makes your problem harder and the process longer to end. Except for these | hard the rhanre to 


common 


one office 


know very good people, very friendly and very helpful ones. 
Most of my Turkish friends tried to feach me about their culture and traditions, which most of 


them are very proud of. 


In terms of education, Istanbul Technical University 


known 


is a much 


one and also a good gualified. university. Also far better than any of the universitiles in my homeftown. The first thing that | liked from it is the campus, which is so greenish and huge in terms of area. There are many facilities around and its 
24 hours active in all the years. 
In Albania the term “campus” doesn't exist, unfortunately. All you have there is a building called university and there are the faculties separated. When we come to the system completely different. Here in ITU (Istanbul Technical University) we study according to American 


system and lasts & years the 


lessons and the 


education there is 


bachelor degree, we have classes that for each of them we are responsible of homework, projects, guizzes, midterms and 


final exams. 


While in Albanian Universities the bachelor degree is in 3 years of study and all you're responsible for is sometimes guizzes and depends on the department, projects also finals. Later on they have a lale period of reentering the which is a chance for students to 


finals 


make better their grade or for the ones who couldn't pass the course. 
About the lecture hours they don't have a fixed schedule sometimes their professors let them wait for hours to start a lecture (this isn't always happening but in many cases and universities if does), while in IU the professors are Strict to the schedule and they respect the But as a foreign student | face many time with the issue that the professor is not good at English or has problems in using it, which makes it harder for 


lesson hours. 


me and other foreigners to get the benefits of the lecture.Except for this, generally the announcements done in the schools website are most of them in Turkish. More over in ITU we have different activities organized for students to enhance their social and educational life, In terms of internationalization, in ITU there are many international students which gives us a chance to know not just about Turkish culture different 


but also for other 


Öfütures around the world. | am 


happy for my student life here even though the school system is somehow heavy, bul in yeneral | am a 


social person so | can make through 


“if. l am trying fo get the best of 


e İhis experience and trying to enjoy 


as muchaslcan. 


ROPORT; 


HAZIRLAYAN 


Hasan Şahin — Selin Sevimli 


İlknur - İTU 


İTÜ ve diğer devlet üniversitelerini düşünürsek kampüs ortamını kıyaslayabilir misin? 


Aslında kampüs ortami hakkında diğer üniversiteler ile ilgili pek bilgim yok çünkü bulunmadım. 
En iyi buradaki kampüsleri kıyaslayabilirim. 


ihtimalle 


Buradaki kampüsleri kıyaslarsam, aslında — bulunduğum oldukça memnunum. Evet, Taşkışla diğer kampüslere Maçka, Gümüşsuyu, özellikle (Ayazağa göre çok farklı bir ortama sahip, 


kampüslen 


çok daha anlayışlı insanların 

birbirine olan bakışı, evet çok sert eleştiriler de alabiliyorsunuz buranın ortamına girdiğiniz zaman. Çünkü burada insanlar çok daha cesur da olabiliyorlar çok daha anlayışlı da olabiliyorlar. 
Aslında o çok (Ouç o şeylerde 


yaşanıyor, yani Taşkışla biraz 


daha bu uçların yeri gibi. 


Ayazağa'nda arkadaşlarımın 


arkadaş çevresinden gördüğüm kadarı ile kişi bazında yani nicel olarak çok insan göremiyorsunuz. 
Mesela şöyle, İTÜ itiraf diye bir sayfa Var. Oraya girdiğiniz zaman 


dikkat ederseniz hep Ayazağa 


yazar burada herkes birbirini tanıyor, görüyor, birbirine selam veriyor az çok. Selam vermesek bile yüz yüze bakıyoruz.Burada öyle bir şey yazılsa ertesi gün yanına gider sen ne yapıyorsun der, ben seni gördüm sen beni gördün ne 
(gülüyor). Hani o yüzden burasi gerçekten çok daha ev gibi, o hissiyatı 


yapıyorsun (o diye 


veriyor. Ama özelikle 
Ayazağa'ya gittiğim zaman ben huzurlu değilim ve hissetmiyorum kendimi. Tek 


binanın olduğu bir şey de var. 


oraya ait 


Peki öğrenci profilini kıyaslayabilir misin İTÜ'deki ve diğer üniversitelerdeki? 
Boğaziçi'ni az çok biliyorum, orada okuyan arkadaşlarım oldu. 
Orada çok daha diyalektik yaklaşıyorlar sanki yani. 

Girdileri çıktıları çok daha iyi irdeleyebiliyorlar o sosyolojik ve toplumsal (o olarak. 
konulara, ben mesela tamam evet bundan şikâyet ediyorum kendi 


kampüsümde, kendi üniversitemde 


Toplumsal 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işte tabi teknik üniversitenin de vermiş olduğu bir şeyler o kadar siyasetle olsun, günlük yaşantıyla 


olsun yani bu güncel olaylarla çok 


da iç içe olamiyoruz. Belki Boğaziçi bununla daha İyi başa çıkıyor zaten. Taşkışla diğer 


kampüslere göre daha iyi ama biraz daha benmerkezcilik var. O yüzden çok fazla kendim, kendi geleceğim, kendi sınavım 


düşüncesi mevcut. Buradan bir şey feda edip dişarisı veya başkası için bir şey yapabilir 


miyim ya da yapar miyim yani bu sorular sorulur mu bilemiyorum ne kadar burası Taşkışla da olsa. Bu bir bahane mi değil mi bilmiyorum ama derslerin de vermiş olduğu bir şey var, değişik bir şey onu fanımlayamıyorum. 


Hocaların ve asistanların tutumunu, bu soruyu cevaplamak zorunda değilsin çünkü ismin röportajda yer alacak. 


Hayır, sıkıntı değil. Yani bütün 


öğrencilik... 


.. ben de bir asistanım biliyorsun. 


..hayatımız boyunca tabi ki hocalarla muhatap olduk (gülüyor) ama her zaman olduğu gibi iyi hocalarla (Oda © karşılaşıyoruz. 
Aslında iyi hocadan kastımız ne açıdan İyi? Düşününce bana İyi davranan hoca mıdır iyi hoca, bunu sorgulamamız gerekiyor. 
için iyi hoca iyi öğreten, bana bir 


Benim 


şey katan hocadır. Burada kafan hocalar da var katmayan hocalar da var ama kimse bir şey almiyor yani sinir bozukluğu falan onları saymazsak bilgi dağarcığımızdan bir şey çalıp götürmüyor hiçbir hoca ya da hiçbir Belki yapılır bilmiyorum ama hocalar bunu yapmıyor. Asistanlarla çok daha yakınız tabi ki, 


insan. 


Sosyal faaliyetleri ne kadar kullanıyorsun İTÜ'de, bildiğin kadarı ile diğer üniversiteler ile kıyaslayabilir misin? 


Çok fazla bilgim yok ama mesela arkadaşlarım dağcılık kulübü veya başka kulüplere gidiyorlar. Bir şekilde başa çıkabiliyorlar. Bizim okulda da var, yine dağrılığa ya da başka kulüplerin partilerine gidiyorlar Maslakta, 
Taşkışla'nın zorluğu bizim burada Kulüpler 


açısından biraz yoksun bir kitle 


Bence 


biraz izole olmamız. 


ok. 


İlayıla - İTU 


Boğaziçi, ODTÜ, Yıldız 
Teknik, Marmara gibi devlet üniversiteleri — ile (| İTÜ'yü kıyasladığında kampüs ortamı hakkında neler diyebilirsin? 

hakkında ne 


Kampüs (Ortamı 


derim. 
Sen Taşkışla'dasın. 
Evet, İTÜ'nün kendi kampüsleri 


arasında da kitle farkı 
Baskın ideoloji farkı var bence. 


var, 


Nasıl yani? 


Şimdi geçen gün bir olay oldu. 
Müzik haramdır diye bir bildiri dağıtılmış, fakat Taşkışla'da bunu yapan insan bulamazsınız. Burası daha hümanist bireylerin olduğu Vandal grupların aktivitelerine bir 


bir Ortama sahipken çok kampüste rastlayabilirsiniz ama genelde baskın olmaz. 
dışında Yıldız ( Teknikle kıyaslayamam çünkü bilmiyorum. 


İTÜ'yü Boğaziçi ile genel olarak 


bunlar 
Onun 


kıyaslarsam, Boğaziçi'nin Taşkışla ruhuna biraz daha yakın olduğunu söylemek mümkün. Buna ek olarak İTÜ teknik üniversite olma vasfını baskın olarak sürdürürken 
Boğaziçi yerçeklen daha sosyal ve yönetim bilimlerine dayalı bir ortam oluşturmuştur. Orası daha çok dil, sinema ağırlıklı ve biraz daha entelektüel 


yoğun olduğu bir ortam. 


muhabbetlerin 
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Öğrenci (o profili (o hakkında düşüncelerin nelerdir? 


Bence sınavla yaralılan alyı ve olan arasında dağlar kadar fark var. İTÜ de Boğaziçi de eski İTÜ değil. ( Bireyler arasındaki farklılıklar bence ciddi 


ve Boğaziçi 


anlamda yansıyor. Burada kendi gruplarımız o ve 


içerisinde hile hu var. İlgi alanları 


arkadaşlarımız 


veya insanın kendine koyduğu hedefler çevre ile oluşan şeyler aslında. Boğaziçi'nin bu anlamda algı olarak daha ilerde olduğunu söyleyebilirim. Fakat ben şu an bulunduğun kampüsten memnunum ve beni ileriye taşıyan bir kampüs 


olduğunu düşünüyorum. 


asistanların olan 


Hocaların o Ve öğrencilere da kıyaslayabilirsin istersen. 


tutumunu 


Tamam, Başka üniversiteleri 


bilmiyorum. 


Buradakilerden musun? 


memnun 


Buradakilerin bazılarından memnunum bazılarının akademik olarak yeterli olduğunu düşünmüyorum vasfına o sahip 


veya öğretme 


olduklarını o düşünmüyorum. Bir konuda uzman olmakla birine bir şeyler öğretmek arasında dağlar kadar fark var. Tasarım yibi çok öznel bir konu olduğunda mevzu bahis bu iş daha da ayyuka çıkıyor. Ortalama diyebiliriz yani, herhangi bir cevap vermek gerekirse. 


Son soru, sosyal aktiviteleri ne kadar kullanıyorsun 
İTÜ'de? Kütüphane vb. sosyal alanlar da dâhil buna, 


Ben kütüphaneyi kullanıyorum çünkü burada iki tane kütüphanemiz var. Biri süreli 


çok sık 


yayınlar biri normal kütüphane. 
Hem alan olarak hem de kaynak açısında kullanıyorum. Açıkçası en sevdiğim yerler kütüphanelerdir okulda. İTÜ'nün 


kendine ait bir aktivitesine pek 


Onun dışında 


katılmam ama kendim ayrıca İtalyanca dersini alıyorum, daha 


önceden de dansa gidiyordum. 


İzole misiniz peki Taşkışla'da olduğunuz için? 


Evet diğer kampüslere göre daha izoleyiz. 


Başka üniversitelerde farklı ne gibi aktivitelerin olduğunu biliyor musun? 


film 
Ayazağa'da 


Mesela okulumuzda yösterimleri ya da arada Taşkışla'da. Mithat Alam Film Merkezi kadar aktif değil. Ya da Altyazı diye bir dergi çıkartıyor Boğaziçi burada böyle bir oluşum yok. Bunu finanse edecek ya da organize edecek bir oluşum da yok. 


oluyor 


Ortabahçe var, Gümüşsuyu ve Taşkışla'nın ortak çıkardığı. 


Evet. O da oldukça başarılı bir yayın aslında, Ama insan biraz 


daha farklı alanlara adım atmak 


istiyor. o İTÜ'nün oOftek yönlü olduğunu (düşünüyorum. o Bunun dışında özel üniversiteler ile kıyaslandığında Yandal veya Çift Anadal yapılmak istenildiğinde belirli bölüm kısıtlamaları karşımıza çıkiyor. Fakat özel 


üniversitelerde bu kısıtlamalar mevcut değil, bence bu avantajlı 


bir durum. 


Deniz Serttas- İTU 


İTÜ ile İstanbul'daki diğer üniversiteleri kıyasladığın zaman öğrenci profili hakkında bir genelleme yapabilir misin? 


Şöyle © söyleyeyim, (| İTÜ'deki öğrenciler (Odaha çok sosyal aktiviteleri — sınırlı (Oolup Oama 


mühendislik alanında yoğunlaşmış 


kişiler (o bence (o Boğaziçi (o ile 


kıyaslamak (gerekirse. (o Sosyal aktivite olarak tek yaptığımız şey dışarı çıkıp eğlenmekten ibaret, 


başka bir aktivite yaptığımızı 


düşünmüyorum. 


Peki üniversite sınavı alınan puanlara göre bir kapasite farkı ortaya koyuyor mu bir genelleme yapabilir misin? 


Bana sorarsanız bu durum zekâyı, aynı zamanda çalışma azmini de gösterir. Sonuçta belirli bir süre harcanmış, emek verilmiş ona göre bir karşılık alındığını düşünüyorum. Marmara ya da Yeditepe Üniversitesi için verilen emek İTÜ için yeterli olmayabilir. 
Boğaziçi ile kıyaslamak gerekirse İTÜ'yü kötüleyebilirim. 


Bildiğin kadarı ortamlarını misin? 


ile kampüs kıyaslayabilir 


Bildiğim kadarı ile İTÜ Maslak Kampüsü çoğu kampüslerine | bin 


üniversite basar. Ama 
Boğaziçi veya Koç Üniversitelerinin kampüsleri ile kıyaslanacağını düşünmüyorum. En azından açık 


havuzumuz bile yok. 
Lisans öğrencisi misin? 


Evet, sınıfım. 


lisans öğrencisiyim, son 


Çoğunluk genellikle memnun değil. 
Metalürji 

Mühendisliği © okuyorum. 
asistanlarımdan hem de 


Ben Malzeme 


Hem çok (o memnunum. 
zaman çok yardımcı 


hocalarımdan 
Hepsi her 


oluyorlar ve çok kibarlar. Asla 


öğrencilerle yörüşmüyorlar veya 


kötüler diyemem. 


Bu konuda bence ben biraz kötüyüm. Sosyal aktivitelere ben katilmiyorum. o Sosyal 

aslında o çok kulübümüz var. Ayrıca aktif yer 


Fakat 5 


aktivite anlamında fazla alan insanlar da var. 
senedir. yözlemlediğim kadarı ile aktif olan insanların derslerinde bayağı bir düşüş yaşanıyor. Bu bir gerçek çünkü kulüp içerisinde aktif 


şeylerle uğraşman gerekiyor. 


olman gerekiyor, o bir 


Evet, kulüpte olmak Var, olmak var. Ben de kulüplere üye oldum ama sadece üye olarak büyük bir aktiflik gösterdim diyemem. 


Kesinlikle. 


Burcu Meral Li TU 


İTÜ ile İstanbul'daki diğer üniversitelerin kampüs ortamını kıyaslayabilir misin? 


Öncelikle İstanbul'daki üniversitelerin hiçbir şekilde ne dışarı ile bağlantısı var ne de yakınlarında yeme içme vb. gibi 


bazı 


ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir iü, 


konum 


alan var. En azından kampüsleri itibarıyla, Taksim veya Ayazağa, 


bu olanaklara sahip. Ama bunlar 


bulunduğu 


dışında daha küçük bir kampüs olma sebebi ile o Taşkışla'ya bakarsak, içinde öğrencinin her fonksiyonlarından yararlanahilereği, alanı 


dinlenme gibi, 


yeterli (oObir (alan 


rahatlıkla 


olmadığını söyleyebiliriz. | Biz 
Mimarlık öğrencileri olarak burada belki de çok vakit geçiriyoruz. 
Bilgi Üniversite'sindeki öğrencilerin duş alabileceği yerler bile mevcutken bizim uzanabileceğimiz bir deri koltuk bile yok mesela (gülüyor). Böyle durumlar var. 


Lisans öğrencisi misin? 
Ben lisans öğrencisiyim. 

Peki, hocaların veya asistanların öğrencilere 


karşı tutumu hakkında neler söylersin? 


Hoca öğrenci ilişkisi her hoca ile 


sağlanamıyor açıkçası. Ama 


özellikle asistanlarımızı çok 


beğeniyorum. 


Onların o öğrencilerle (kesinlikle daha yakın bir iletişimleri var. 
Yani bazı hocalarla da dışarıda etkinler yaptığımız bile olurken, kimileri ile ders içinde bile çok 


fazla konuşmuyoruz. 


Peki diğer üniversitelerdeki hocalar (oOveya asistanlar hakkında bir bilgin var mı? 


Söyle, arkadaşlarım 


yarışmalara katılan bazı 
Bilgi 
Üniversitesi'ndeki ünlü fotoğrafçı 


var o ve 


bir o hoca ile menlor gibi yürütüyorlar işlerini. Bizim okulumda da böyle hocalar yok değil. İletişim hoca ile alakalı bence, üniversiteye bağlı değil. 


Kampüsün içindeki (sosyal olanaklarını ne kadar kullanıyorsun? Mesela spor salonu, kütüphane gibi sosyal olanakları ne sıklıkla kullanırsın? Diğer üniversiteler ile kıyaslamak gerekirse ne söylemek istersin? 


Bunu -Ayazağa için söyleyebiliriz aslında. laşkışla'da böyle imkânlar yok. Ayazağa kütüphanesini aktif olarak kullanıyorum aslında, sabahlamişlığim bile var. “Ama Ayazağa'da kültürel anlamda bir etkinliğe katıldığımı hatirlamıyorum hatta varlığından bile haberim yok. Mesela Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nin adını biliyorum sadece ama İçerisinde herhangi bir tiyatro oyunu ya da bir sinema etkinliği var mi bilmiyorum. Belki de vardır fakat hiç haberim yok. 
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Son olarak öğrenci profili hakkındaki fikrini soracağım. 
Buradaki öğrencilerin hepsi üniversite sınavında seçilmiş 


arkadaşlar, İstanbul'daki diğer üniversiteler ile 
İTÜ'deki öğrencileri kıyaslamak (gerekirse ne söylersin? 


Kıyaslanır mı pek emin değilim fakat kıyaslanabilir gibi duruyor. 


Çünkü her ne kadar başka üniversitelere de burslu veya burssuz okuyan, bu meslekle alakası (Oolup Oyeterli (o puanı gösteremeyip imkânı olan öğrenciler gidebiliyor. Bu okullarda bazen konudan çok uzak (o olup sadece (o yazmiş bulunmak için alakası olmayan 


bölümler yazan kişiler olabiliyor. 
Fakat İTÜ'de bu durum çok geçerli değil. Çünkü eğer alınan puan 


İTÜ'ye | yetiyorsa Obu (durum rastgele gerçekleşmemiştir. 
Gelenler osburaya ( belirli bir 


düşünce ile gelmiştir. 


TESEKKÜRLER 


RENKLERİN ETKİSİ... 


Herkesin en sevdiği, en çok ilgisini çeken bir renk elbette vardır. Peki ya sizin renginiz ne? 
Renginizin bilinçaltı etkilerini biliyor musunuz? 


Renklerin psikofizik algılamasını tam olarak yapamasak da renkler, kişiliğimizden yaşantımıza kadar ipucu verir. Renklerin beynimize verdiği uyarıcı sinyaller ile duygularımız. başarımız, enerjimiz değişebilmektedir. 


Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre; bir okuldaki çalışma odalarının renklerinin değiştirilmesiyle 


öğrencilerin başarılarının arttığı tespit edilmiştir. 


Ayrıca renklerin etkisini bilimsel olarak tam olarak kanıtlayamasak da günümüzde renk terapisi, birçok psikolojik hastalık, hatta fiziksel tıbbi hastalıklarda kullanılmaktadır. 


Her rengin kendine özgü özellikleri ve etkileri vardır. Renklerin etkilerinin ne kadar fazla olduğunu anlatmak için sizlerle gerçek birkaç vaka paylaşacağım... 


bir odada yaptı. Diğer 


rtam oluşturuldu. 


hmin etti. Yeşil zla 2 saat 


ağırlığı ile ilgili 


Bu ilginç araştırma, koyu renkteki nesnelerin ağırlığının, açık renkteki nesnelerin ağırlığından daha fazla olduğu düşüncesini kanıtladı. Fabrika ürünleri siyah metal kutularda paketlendiğinde, işçilerin onları taşımak için daima yardım istediği saptanmıştır, Ustabaşı kutuları gri renge boyattığında ise, işçilerin kutuların ağırlığından şikayet etmeyi bıraktığı görülmüştür. 


En çok sevilen, tercih edilen gündelik bazı renkleri inceleyelim 


Kırmızı, cinsellik arzusu ve açlığın rengidir. 
İçsel tutkularımızı harekete geçirir. Aşkın rengi 


olarak da bilinir. İlişkinizi tutkulu bir hale 


M getirmek istiyorsanız yatak odanız için kırmızıdan 


yararlanabilirsiniz, aşırıya kaçmadan elbette. 
I Mutfakta kırmızıdan uzak durun, çünkü kırmızı 

iştah açıyor. Kırmızı renk dikkat toplamamıza 

yardımcı olur, ayrıca dikkat de çeker. 


ce 


Kahkaha bir renk olsaydı diye düşündü, kesinlikle mavinin bir fonu olurdu... 


C, CAST 


leri alındı. 4 saatlik bir grup, toplantının 


Mavi, güven ve dürüstlüğün rengidir. Samimi ve sadedir. Mavi ruhsal güvenceyi ve özgüveni sergiler. Barış, huzur, sessizlik, güven hissi isteyenlerin rengidir mavi. 


Zihinsel rahatlamayı sağlar, stresi azaltır. 


Mor, hayal gücünün rengidir. Hayal gücünü canlandırır, bu konuda mora ilham meleği de diyebiliriz. Mor, hayatın anlamı ve derin konular üzerinde düşünmemize yardım eden renktir. 
Felsefecilerin, filozofların, düşünürlerin rengidir mor. Hayalperest bir kişiliğe sahipseniz mor sizi kendine çekecektir. Mor, özveriyi, sevgiyi, ego hassasiyetini, merhameti temsil eder. 
Meditasyonu da bu yönden destekler. Mor, lüksü, zenginliği, hırsı, Liderliği temsil eder. 
Fakat mor rengin fazla kullanılması depresyonu arttırmaktadır. 


Sarı, dikkat çekiciliği ile ön plana çıkar. Güçlü bir çekiciliğe sahiptir. Sarı, inceliği, zekayı, pratikliği, çalışmayı yansıtan bir renktir. 
Bunların yanında sarı, sonbaharın rengi olarak da bilinir. Hüzün ve özlemi de temsil eder. Sarı rengin başarıyı arttırdığı gözlenmiştir. Sindirim ile ilgili hastalıklarda sarı renk tercih edilir; sarı meyveler de yol gösterir bu hastalıklara 


ilaç olarak. 


n, sessizliğin rengidir yeşil, Kalbimizin, yeşilin enerjisi altında olduğu düşünülür. Yeşil denilince direkt ağaçlar, bitkiler ve doğa gözümüzde canlanır. Rahatlık ve güven hissi verir. Yazarların, şairlerin doğaya kaçıp yazılarını yazmaları tabi ki aşikâr; yeşil renk yaratıcılığımızı adeta ateşler. Yeşil renk, yoğun çalışan insanların zihinsel ve bedensel yorgunlukları için bir ilaçtır. Yeşil rengin fazla kullanılması tembelliğe, kıskançlığa ve bencilliğe sebep olmaktadır. 


